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            Dekenaal Nieuws 
 

      “GEEF ONS DE VREDE” 
 

Vijftigste jaargang,  nummer 1, Paasnummer 2026: “Geef ons de Vrede”   

 
 
 

 

  

Uitgave van het Dekenaat Maastricht-
Meerssen 

 

Redactie: dekenaatsbestuur 
 

Verspreiding: via de parochies en per mail. 
Wie graag Dekenaal Nieuws per mail wenst te 

ontvangen kan dit kenbaar maken door een mail te 
sturen aan: dekenaat.maastricht@gmail.com 

Postadres: Dekenaat Maastricht, 
Keizer Karelplein 4, 6211 TC MAASTRICHT  

 

Bestuur Dekenaat Maastricht: 
Voorzitter: Deken J. Dautzenberg 
Vicevoorzitter: Pastoor R. Schols 

Secretaris: Hans Darding 
Penningmeester: Joep Ottenheym 

Leden:  
R. Schoufs, W. Wolters, Mariëlle Vinken-Spronck 

 

Bank ING:  
IBAN: NL 37 INGB 0003 1526 30 

t.n.v. Dekenaat Maastricht 
 

Website: 
www.rkmaastricht.nl 

U vindt hier alle parochies van 
Maastricht-Meerssen en alle andere informatie. 

Zie ook onze Facebook: 
Dekenaat Maastricht 

 
Dekenaal Nieuws: Verzorgd door Peter Geelen 

en verzamelen mistijden Katja Thijssens-Smeets 

 

GEEF ONS VREDE, HEER 
 
In aanloop naar het Paasfeest verschijnt deze nieuwe editie van het 
Dekenaal Nieuws. Nog méér dan de redactie vermoedde is het thema van 
deze paaseditie indringend en noodzakelijk. Opnieuw is er door de oorlog 
in Iran een brandhaard van geweld en talloze oorlogsslachtoffers 
bijgekomen. Nieuwszenders, kranten en andere media laten ons dag op 
dag weten hoeveel onvrede er is en tegelijkertijd hoezeer de mensen 
hongeren naar vrede. 
 
Deze editie begint feitelijk met een gebed, een bede; “Geef ons vrede, 
Heer.” Een bede die niet zozeer de Heer maar óns moet wakker schudden. 
Wij kunnen niet de hele wereld veranderen of laten veranderen. Wel kun 
je jezelf veranderen. Kijk in je eigen hart. Is er vrede? Is er ontevreden-
heid? Waarom? Waardoor? Kun je dat veranderen? Wil je dat ?   
 
De Heer Zelf zei tegen zijn leerlingen – tegen ons dus – “Vrede laat Ik u na, 
Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw 
hart niet verontrust of kleinmoedig worden (Joh 14, 27). Jezus moedigt 
aan om te blijven vertrouwen en Zijn vrede in je toe te laten. Zó kan vrede 
groeien in jou, in en met je naaste en met de hele wereld.  Kijk daarom in 
je eigen hart en laat de vrede van Christus, die met Pasen bij ons komt, 
in je toe. Ruim op, maak plaats voor die vrede. Zoek een priester op en 
spreek je uit, laat de vrede van Christus je vernieuwen. 
 
In dit Dekenaal Nieuws is op velerlei wijzen deze vrede van Christus 
tastbaar en zichtbaar in onze geloofsgemeenschappen in het dekenaat 
Maastricht. Put er moed uit en inspiratie. Volg het goede voorbeeld na, 
ook al is het in de kleine dingen, iedere dag. 
 
Ik wens u, mede namens de redactie, een vredevol Pasen, een gezegend 
nieuw begin. 

Deken John Dautzenberg 
 

mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com
http://www.rkmaastricht.nl/
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Geef ons de vrede. In de parochies van de federatie: Maastricht West Johannes Paulus II wordt op het einde van 
de viering altijd het vredesgebed gebeden. Ze blijven dit doen, totdat er meer vrede in de wereld zal komen.  
Ze zijn ermee begonnen toen Rusland Oekraïne binnenviel. Ze bidden het volgend gebed:  
 

Goede en vredelievende God, U hebt ons deze aarde gegeven om die 
samen te bewonen als mensen en volkeren van velerlei taal en 
achtergrond. Gij wilt dat de wereld een veilige woning is voor iedereen, 
waar respect heerst en eerbied voor ieders eigenheid. Maar steeds weer 
lijken eigenbelang en streven naar macht de overhand te krijgen, en is er 
oorlog en geweld. Wij bidden U voor wijsheid en mededogen bij de 
verantwoordelijke leiders in binnen- en buitenland. Geef hen door uw 
Heilige Geest wijsheid en inzicht, opdat zij welgemeend naar wegen 
zoeken om vrede te bevorderen, een vrede die blijvend is, zodat we 
allemaal een waardig leven mogen leiden als broeders en zusters,  
als kinderen van U, God, Vader, die leeft in eeuwigheid. 
Amen.  
Weesgegroet……. Amen 

 
 

VERTONING VAN DE DOCUMENTAIRE 
MAESTRICHT BEGROEF – IN GESPREK MET DE GRAVEN  

 

Op zaterdagmiddag 21 maart om 14.00 uur en op donderdagavond 26 maart 
om 19.00 uur vertonen we in de Annazaal de bijzondere documentaire 
Maestricht Begroef – in gesprek met de graven. Deze film van Arnold Smit 
neemt je mee naar één van meest fascinerende plekken in onze stad: de 
oude begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht. 
De begraafplaats is niet zomaar een plek waar mensen rust vinden – het is 
een open geschiedenisboek. Sinds 1812 zijn hier naar schatting zo’n 50.000 
Maastrichtenaren begraven, van bekende figuren tot vergeten 
stadsgenoten, van helden tot stille getuigen van onze lokale geschiedenis. 
Door de jaren heen zijn vele graven verdwenen of samengegaan, maar de 
verhalen die deze plek draagt zijn nog springlevend.  
In Maestricht Begroef brengt Arnold Smit met de hulp van deskundige gidsen 
een selectie van deze verhalen tot leven. De documentaire van bijna twee 
uur duikt diep in de betekenis van de begraafplaats, met bijzondere 
aandacht voor oude grafmonumenten en de levens die daarbij horen. 

Het is een film die niet alleen geschiedenis vertelt, maar die ons ook uitnodigt om na te denken over 
herinnering, verbondenheid en wat het betekent om een gemeenschap te vormen.  
De vertoning is gratis toegankelijk voor iedereen. Of je nu nieuwsgierig bent naar lokale geschiedenis, 
geïnteresseerd bent in verhalen van vroeger, of gewoon op zoek bent naar een inspirerende filmervaring – 
je bent van harte welkom! 
 

    Waar: Annazaal, ingang via de zijkant aan de achterkant van de kerk, Dokter van Kleefstraat. 
 

             Wanneer: Op zaterdagmiddag 21 maart – 14.00 uur en op donderdagavond 26 maart – 19.00 uur. 
 
Meer dan de moeite waard om te gaan bekijken. Graag aanmelden info@rk-parochiesmaastrichtwest.nl  

of op maandag en vrijdag tel. 043-3432929. 
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ENCI-KOOR LUISTERT H. MIS OP IN DE ST. ANNAKERK 

 
Op zondag 3 mei a.s. luistert het ENCI-koor de H. Mis van 10.00 uur op in de  
St. Annakerk. 
Het koor viert het 75-jarig jubileum en wil dit op deze wijze vieren. 
 

SWING INTO SPRING, EEN VOORJAARSCONCERT MET 3 KOREN 

IN DE ST. ANNAKERK 

 
Onze  bekende Vocalgroup Alliance geeft samen met de koren Chantez en Sing a Song uit Oirsbeek op zaterdag 
18 april 2026 om 19.00 uur een concert in de St. Annakerk. 
Entree bedraagt € 5,00, ter plekke te voldoen. Na afloop een heerlijke aangeklede kop koffie/thee na afloop. 
 

INLOOPDAG DE HERBERG – SAMEN VOORBEREIDEN OP HET ONVERWACHTE 

EN ONTMOETING 

 
Op 14 april organiseren we weer een gezellige en leerzame 
inloopdag in De Herberg. Iedereen is van harte welkom om samen 
tijd door te brengen, van elkaar te leren en praktische handvatten te 
krijgen. 
We beginnen de dag om 10.30 uur met een warm welkom en een 
kop koffie of thee. Dit is het moment om bij te praten, nieuwe 
mensen te ontmoeten en de dag rustig te starten in een prettige 
sfeer. 
Rond 12.30 uur serveren we een lichte lunch met heerlijke soep en 
broodjes. Een perfecte gelegenheid om samen te genieten en bij te 
praten voordat we ons verdiepen in het thema van de middag. 
 
Vanaf 13.00 uur staat er een interessante lezing gepland over het thema “noodpakket en voorbereiding op 
noodsituaties”. Hierbij gaat het om wat je zelf kunt doen om goed voorbereid te zijn op onverwachte 
gebeurtenissen – zowel thuis als in de buurt. De overheid adviseert burgers om een noodpakket te hebben met 
spullen voor ten minste een paar dagen, zoals voeding, water, medicijnen en andere basisvoorzieningen. Een 
goed samengesteld noodpakket kan helpen om rust en overzicht te behouden bij onverwachte calamiteiten. 
Wij zijn blij te kunnen melden dat de heer Gerardu op deze dag zijn kennis en ervaring met ons wil delen.  
Hij zal spreken over: 

• wat een noodpakket precies inhoudt, 

• hoe je je kunt voorbereiden op noodsituaties, 

• het belang van centrale opvang- en ontmoetingsplekken in tijden van crisis. 

De heer Gerardu is bereid om in te gaan op vragen uit het publiek. Dit maakt de lezing interactief en direct 
toepasbaar voor iedereen. 
Of je nu al nadenkt over noodsituaties of er gewoon meer over wilt leren, deze bijeenkomst biedt praktische 
informatie én ruimte voor ontmoeting. 
 

             Datum:  14 april 

      10.30 uur: Koffie/thee bij binnenkomst 

      ±12.30 uur: Lichte lunch met soep en broodjes 

     13.00 uur:  Lezing door de heer Gerardu over noodpakketten en voorbereiding  
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FAMILIEZONDAG MET LIFE TEEN – SAMEN KERK ZIJN IN MAASTRICHT 

 
Elke vierde zondag van de maand is het een bijzondere dag in de Annakerk. Wat begon als een mooi initiatief, 
groeit uit tot een warme traditie waarin ontmoeting, geloof en gemeenschap centraal staan. De Familiezondag is 
inmiddels een vertrouwd moment geworden voor jong en oud – een plek waar we elkaar vinden als één familie in 
Christus. 
Na de H. Mis van 10.00 uur bruist de kerk van leven. Gezinnen, alleenstaanden, ouderen en jongeren komen 
samen voor een gevarieerd middagprogramma dat duurt tot 13.00 uur. Iedereen is welkom, want juist die 
diversiteit maakt deze zondagen zo waardevol.  
Sinds augustus 2025 mogen we telkens een mooie groep deelnemers verwelkomen. In het bijzonder zijn we 
dankbaar voor de betrokkenheid van de kinderen en tieners. Gemiddeld nemen zo’n twintig kinderen met hun 
ouders deel, naast vele andere parochianen. Wat vooral opvalt, is het enthousiasme: wie eenmaal komt, keert 
vaak met vreugde terug. 
De vieringen en activiteiten sluiten aan bij de verschillende leeftijdsgroepen. Tijdens de catechese wordt op 
passende wijze verdieping geboden, terwijl de tieners hun eigen programma beleven binnen Life Teen. Zo krijgt 
iedereen de ruimte om geloof te ervaren op een manier die aanspreekt en verbindt. 
En zoals het hoort bij een echte familiedag, sluiten we samen af aan tafel. Vrijwilligers zorgen met veel 
toewijding voor koffie, thee, limonade, soep en broodjes. Het is een eenvoudig maar hartverwarmend moment 
van samenzijn, waar ontmoeting en gezelligheid hand in hand gaan. 
 

              Programma:  
 

• 10.00 uur – H. Mis 

• 11.00 – 11.15 uur – Catechese 
(voor verschillende leeftijden) 

• 11.00 – 12.30 uur – Life Teen (voor tieners) 

• 12.15 – 13.00 uur – Lunch 
(Life Teen sluit aan vanaf 12.30 uur) 

 
Komende Familiezondagen: 
 
De Familiezondag in de Annakerk vindt plaats op: 
 

• Zondag 22 maart 

• Zondag 26 april 

• Zondag 24 mei 

• Zondag 28 mei 

 
 
Tijdens de schoolvakanties is er wél een H. Mis met koffiedrinken, maar geen middagprogramma. 
Een uitzondering geldt voor Life Teen: zij hebben dan aansluitend op de Mis hun eigen bijeenkomst. 

 
De uitnodiging is eenvoudig en oprecht: 
 

Wees welkom en kom eens een keer kijken. 
 
Of u nu alleen komt, met uw gezin of gewoon uit nieuwsgierigheid – u bent van harte welkom om deze levende 
gemeenschap zelf te ervaren. Samen Kerk zijn begint immers bij elkaar ontmoeten. 

PASTORAAL TEAM 

Pastoor R. Schols      

☏ 06-51586223, pastoor@jpmaastricht.nl 

Kapelaan Vincent Kumar 

☏ 06-15458087 

kapelaanvincent@jpmaastricht.nl 

Kapelaan Nicholas Pethuru 

☏ 06-28741581, nicholasjesu@gmail.com 

Diaken Jos Valke  

diakenvalke@jpmaastricht.nl 

Diaken Kees Bekker     

☏ 06-54730903, diakenbekker@jpmaastricht.nl 

 

mailto:pastoorreneschols@gmail.com
mailto:kapelaanvincent@jpmaastricht.nl
mailto:nicholasjesu@gmail.com
mailto:diakenvalke@jpmaastricht.nl
mailto:diakenbekker@jpmaastricht.nl
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Dekenaal Nieuws vraagt uw steun!  
 

Om dit infoblad en de website in stand te kunnen houden,  
doen wij een beroep op uw financiële steun. 

 

U kunt uw vrijwillige bijdrage storten of overschrijven op: NL 37 INGB 0003 1526 30  
t.n.v. Dekenaat Maastricht onder vermelding van Dekenaal Nieuws. 

 

Het Dekenaal Bestuur dankt u voor uw bijdrage. 
 

https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/ website: www.rkmaastricht.nl 
 

Wij verzoeken u vriendelijk om kopij en fotomateriaal digitaal aan te leveren via dekenaat.maastricht@gmail.com. 

 

DEKEN HANNEMAN STICHTING 
 

De Deken Hanneman Stichting werkt in Maastricht en koppelt betrouwbare vrijwilligers aan 
mensen die wat extra hulp nodig hebben in hun thuissituatie.  

Denk aan klusjes in huis, dingen regelen, gezelschap enz. 
  

Dit kunnen we alleen doen met TOP vrijwilligers, dus meld u snel aan als u ook een paar 

uurtjes per maand vrij wil maken voor een ander! 
 

https://dekenhannemanstichting.nl/home.html 

✝️ Lenten Journey of Hope & Mercy ✝️ 
 

      Tomorrow | 6:30 PM 
 

    Sint Matthias Church – Maastricht 
 

Walk with Jesus on the Way of the Cross. 

Bring your burdens, your prayers, your hope. 
 

    Afterwards: 

Adoration of the Blessed Sacrament 

& the Sacrament of Confession 

with the Hakuna Group 
 

Come as you are. 

Stay in His presence. 

Let your heart be renewed.      

https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/
https://dekenhannemanstichting.nl/home.html
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 1 FEBRUARI 2026:  LAATSTE EUCHARISTIEVIERING “VIER EVANGELISTENKERK” 

“MALBERG  
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 Bij de Sint Servaasbasiliek was het 

woensdagochtend na carnaval een komen 

en gaan. Want bij het afsluiten van de drie 

dolle dagen hoort traditioneel ook het halen 

van het Askruisje. Bij de basiliek kon dat net 

als vorig jaar op een bijzondere - en 

eigentijdse - manier, namelijk ‘To Go’. 

 
Met dank aan Ronald van den Hoven 2026 van RTV 

Maastricht 

Tekst en foto: Laurens Bouvrie 

Ze ontkomt er niet aan. Sterker nog, de oudste inwoonster van de stad 
beleeft zelf alle plezier aan de vergelijking met Tant Neske. Zaterdag 28 
februari vierde Nelly Raemaekers – Trines in Zorgcentrum Lenculenhof 
haar 106de verjaardag. Iedere rechtgeaarde Maastrichtenaar weet dan 
al snel het vergelijk te maken met de beroemdste – weliswaar fictieve – 
tante van de stad. Zjustemint, Johnny Blenco’s 107 jaor joonk ziende 
Tant Neske ….. met häör peau de suède jeske........ ga voor het volledige 
artikel naar RTV Maastricht 
 

Tekst en foto: Laurens Bouvrie 

CARNAVAL EN BEZINNING GAAN HAND IN HAND 

 

Pastoor Schols, stak het niet onder stoelen of banken… hij is – geboren en 

getogen in Kerkrade – een fervent carnavalsvierder. Ieder jaar zet zijn zus een 

nieuw pekse voor hem in elkaar (dit jaar bestond dat uit een pak waarop met 

de quilttechniek de mooiste lapjes stof waren bevestigd). Pastoor Schols 

verzorgt de canarvals“missen” in “zijn” twaalf parochies, en daar is altijd veel 

belangstelling voor. Ook, juist van de carnavalsverenigingen! Carnaval vieren 

en het priesterschap, staan die twee niet met elkaar op gespannen voet? Nee, 

zo vertelde hij aan Sjak Planthof, journalist van de Limburger, ik zou geen 

goede priester zijn als ik me niet onder de mensen zou willen begeven, deel 

van de gemeenschap wilde zijn. Ik geniet van het samenzijn, van de 

levensvreugde. Maar ik vind dat ik ook de verbinding van de carnaval met de 

vastentijd moet uitdragen. Het een gaat niet zonder het ander. Na het feest is 

er bezinning, die twee gaan hand in hand. En beide brengen je veel, meent 

Schols. In de parochiefederatie Maastricht-West doet hij daar ook zijn uiterste 

best voor. Zo iser  een kinder-Aswoensdagviering, waarop hij laat zien hoe de 

as voor een askruisje wordt gemaakt. En voor de ouders die hun kinderen in 

deze traditie plaatsen – vastelaovend en aansluitend de veertigdagentijd – 

heeft hij niets dan lof. De aandacht voor en behoefte aan bezinning komen 

terug, zegt Schols. Daar ben ik heilig van overtuigd.  

 

Kapelaan Ignatious van Sint Servaasparochie op bezoek. 

https://6nrisj1dfv2r.b-cdn.net/6u2phkz78nt4-vk7qv0jlktvflhy9t5txpmutsefdfjia4c4onjdwmp4_1080.mp4
https://www.facebook.com/rtvmaastricht?__cft__%5b0%5d=AZbrmYgrY4Qoi-krHHJTCzvxNo5k8L0WAbOdgZh0KbUJScGrL5BOiBMxkJglp5tqj6oEzSWrn_l4lRKdLbSuIs7yJyBbG4QWuB9utOcaN7mvmkkEZWxPZHmBwsAJqkoUticsCcnvKTyM_ntTmEkdvsNF4wR7pIqVVopgWBj4DxKsRmmi38dvM2IlqzkMrmMN6Kg&__tn__=-%5dK-R
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INFORMATIE KAPELAAN VINCENT 
 

Beste parochianen, vanaf 3 januari 2026 tot en met 30 januari had ik mijn vakantie gepland in India. 
Helaas heb ik op 18 januari tijdens mijn vakantie in India een motorongeluk gehad. Door dat ongeluk is mijn linkerknie 
gebroken. Ik heb een knieband- en meniscusletsel aan de linkerknie, samen met een fractuur. 
De dokter heeft geadviseerd de operatie niet uit te voeren. Gezien de benodigde hersteltijd maakt het voor mij geen 
verschil of ik de operatie wel of niet laat doen. 
Ik ben nu ongeveer 5 weken in behandeling. De fysiotherapie is nu begonnen en de pijn wordt daardoor minder en 
draaglijker. Ik ben momenteel thuis bij mijn ouders en andere familieleden. Zij zorgen voor me omdat de kosten in het 
ziekenhuis hoog zijn. Ik ga wekelijks naar het ziekenhuis voor een afspraak met de dokter. 
Het moeilijkste is om de hele dag te zitten of te liggen. 
 
Ik mis Maastricht echt. Ik wou dat ik daar terug was, zodat ik mijn normale werkzaamheden kan uitvoeren. Een hartelijk 
dankjewel voor al jullie lieve berichten en gebeden. Het doet me goed te weten dat jullie aan me denken en voor me 
bidden. 

Groeten, Kapelaan Vincent 

SILENT MOMENTS 
 

Rond de laatste eeuwwisseling nam 
het bezit van het aantal mobiele 
telefoons een enorme vlucht. Nu, zo’n 
25 jaar later, heeft ongeveer 80% van 
de Nederlanders minstens één mobiel 
bij zich (!). Op deze manier ben je altijd 
bereikbaar. In eerste instantie is dat 
fijn. Maar anderzijds ben je ook nooit 
meer alleen. Er wordt ook verwacht 
dat je meteen antwoord geeft en je 
moet jezelf haast verontschuldigen als 
je even niet mobiel bereikbaar bent. 
Dat maakt de mensen ook onrustig en 
constant alert. Als je op een willekeurig 
moment in de trein of bus stapt is 
haast iedereen met zijn mobiel bezig. 
Je praat dus ook niet meer met elkaar. 
De communicatie wereldwijd is enorm 
maar ter plekke blijft het gênant stil. 
  

Aan tafel in huis is toch nóg sterker. Terwijl het eigenlijk een schijnstilte is 
want je bent voortdurend bezig. Het is dus iets tegenstrijdigs in de mens… en 
het tekent ons; een rusteloosheid die voor onszelf en voor anderen vaak als 
een last ervaren wordt. 
Het kerkbestuur van de Servaasbasiliek heeft gemeend om mensen de kans 
te geven om op zes dinsdagen – 17 maart; 24 maart; 31 maart; 7 april; 
14 april en 21 april – van 19.00 tot 21.00 uur naar de basiliek te komen om 
er in stilte te vertoeven. In de dagkapel is de mogelijkheid voor aanbidding 
van het uitgestelde Allerheiligste, in de basiliek kun je een stille plek 
opzoeken. Dit alles zonder mobiel, minstens met een uitgeschakelde mobiel, 
zonder pc, zonder tablet. 
In de Kanunnikenkelder is gelegenheid om elkaar na afloop te treffen en zijn 
bevindingen te delen. Maak het stil met elkaar, ervaar de stilte van het 
monumentale kerkgebouw, neem een boek of breiwerk mee, houd rekening 
met elkaar en kom tot rust. 
Zes dinsdagen om te kijken hoe dat gaat. Of er daadwerkelijk behoefte is om 
op deze manier rust én communicatie te bevorderen. U bent hartelijk 
welkom. Vooralsnog is aanmelding niet nodig. Wel zal bij de ingang gelet 
worden op het uitschakelen van uw mobiel. Gun het jezelf, gun het elkaar. 
Welkom. 
 

Folder is beschikbaar in de Sint  Servaas-

basiliek 

 
 

. 

Toekomst van kerken 

in Meerssen onder de 

loep 

De herbestemming van kerk-
gebouwen in Meerssen blijkt 
complex en kostbaar. De Sint-
Jozef Arbeiderkerk is daar een 
voorbeeld van. Een zorgconcept 
voor ouderen en mensen met een 
beperking staat in de wacht, 
omdat overnachten daar op dit 
moment niet is toegestaan binnen 
de geluids- en gevarencontour van 
Maastricht Aachen Airport. 
Er is een nieuw Luchthavenbesluit 
aangevraagd, waaruit kan blijken 
dat de veiligheidscontour buiten 
de kerk komt te liggen. Dan zou 
het verzoek gerealiseerd kunnen 
worden. Bij de kerk in Moorveld 
spelen strenge natuurregels een 
rol. Voor een mogelijke nieuwe 
functie is uitgebreid onderzoek 
nodig naar onder meer bescherm-
de diersoorten en stikstofeffecten. 
 

Behoud waar mogelijk 

 
In Geulle wordt gekeken naar de 
toekomst van de Sint-Martinus-
kerk. Pastoor Paul Horsch hoopt 
dat een deel van het gebouw 
beschikbaar blijft voor ere-
diensten, al is de geloofsgemeen-
schap te klein om de kerk volledig 
te onderhouden. 
De Basiliek van het Heilig Sacra-
ment staat niet direct onder druk, 
maar kampt wel met financiële 
uitdagingen. De gemeente onder-
zoekt samen met het kerkbestuur 
hoe de exploitatie verbeterd kan 
worden. 
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GEEF ONS DE VREDE 
 

In de Koepelkerk geven we elkaar tijdens de eucharistie-
viering een hand en wensen we elkaar de Vrede van 
Christus. Je merkt hoezeer dit eenvoudige gebaar 
mensen kan raken. 
 
In de Bijbel komt vrede vaak ter sprake. Zo zegt Jezus in 
Johannes 14,27: “Vrede laat Ik u; Mijn vrede geef Ik u, 
niet zoals de wereld die geeft.” 
Misschien lieten de dichter Karl Gottfried von Leitner en 
componist Anselm Hüttenbrenner zich door deze 
woorden inspireren toen Von Leitner zijn gedicht DIE 
GABE DES FRIEDENS schreef en Hüttenbrenner het op 
muziek zette. 
 
WOHER IST DIESE STILLE 
DER FRIEDEN WUNDERSAM 
DER NUN IN REICHER FÜLLE 
IN MEINE SEELE KAM? 
DIE WELT KANN IHN NICHT GEBEN; 
ICH HAB’ IHN AUFGESUCHT 
IN IHR DURCHS GANZE LEBEN 
UND ACH! DOCH OHNE FRUCHT. 
SIE AHNT GAR NICHT, HIENIEDEN 
GEHETZT DURCH QUAL UND LUST, 
WELCH TIEFER ENGELFRIEDEN 
HAT RAUM IN MENSCHENBRUST. 
SIE LANGT MIT ALLEN SINNEN 
NACH AUßEN IM GENUSS; 
DOCH JENER IST NUR INNEN 
EIN LEISER GOTTESKUSS. 
 
In dit gedicht wordt prachtig verwoord hoe vrede een 
mens rust en kracht kan geven om door moeilijke tijden 
heen te gaan. De muziek verdiept dat nog eens. Zoals de 
vrede van Christus dat doet en ons ook helpt om de 
eenheid binnen onze geloofsgemeenschap te versterken. 
 
Bij moeilijke tijden denken we al snel aan ziekte, werk, 
politiek of zelfs oorlog. Maar we kunnen ook denken aan 
onze Rooms-Katholieke Kerk en onze parochies. Juist 
daar, in de samenwerking tussen parochies, gelovigen en 
priesters, wordt de Vrede van Christus soms vergeten. 
Dat is jammer. Want in een wereld die steeds meer lijkt te 
verschuiven van de principes van de rechtsstaat naar het 
recht van de sterkste, is die vrede harder nodig dan ooit. 
Vrede is een woord dat in veel situaties wordt gebruikt. 
In het algemeen betekent het rust, harmonie en de 
afwezigheid van geweld of conflict. Mahatma Gandhi zag 
geweldloosheid als de weg naar vrede. 
De bede ‘Geef ons de vrede’ kan klinken alsof we moeten 
afwachten tot vrede ons wordt aangereikt. Laten we dat 
vooral niet doen. Vrede vraagt om inzet. Daarvoor hoef je 
geen politicus, diplomaat of militair te zijn. We kunnen er 

thuis, op het werk en in de parochie al aan werken. Zo 
bouwen we samen aan vitale geloofsgemeenschappen. 
De parochies van de toekomst zullen waarschijnlijk veel 
grotere gebieden omvatten dan nu. Een kerkgebouw zal 
niet altijd meer op loopafstand liggen. Dat kan jammer 
zijn. Maar de aanwezigheid van ons geloof en de 
verkondiging van de Blijde Boodschap hangen niet af van 
stenen of structuren, maar van mensen — van ons, hier 
en nu. Waar mensen elkaar de Vrede van Christus 
toewensen, daar is God dichtbij. Door vrede te geven, 
ontvangen we haar zelf. Een mooie gedachte voor de 
Veertigdagentijd op weg naar Pasen. 
 
Pasen is ook een krachtig symbool voor parochies die 
zoeken naar een nieuwe toekomst voor hun kerkgebouw. 
Daar zijn we in Limburg en Maastricht laat mee 
begonnen. Maar zolang er leven is, is er hoop. 
Sommige kerkgebouwen krijgen een nieuwe 
bestemming waar mensen prettig kunnen wonen, 
werken, sporten of van cultuur genieten. Ook dat kan 
bijdragen aan rust en welzijn. Het leven gaat verder, 
vaak anders dan we gewend waren. Maar onze 
behoefte aan vrede blijft. En ook onze roeping als 
christen om vrede te brengen. Dat voel je iedere 
zondag wanneer we in de eucharistieviering zeggen:  
De vrede van Jezus Christus zij met u. 
 
Dit jaar zullen in België meer dan zeshonderd 
volwassenen zich met Pasen laten dopen. In Frankrijk is 
dat aantal zelfs een veelvoud daarvan. Is dit toeval, of 
zien we hier een bredere beweging? De jonge 
volwassenen die zich tot het christendom bekeren, 
doen dat heel bewust. Verandert het 
cultuurchristendom in een overtuigingschristendom? 
Dat plaatst ons geloof en onze Kerk in een nieuw 
perspectief. 
Deze jongeren hebben Jezus Christus vaak op eigen 
kracht ontdekt. De Rooms-Katholieke Kerk kennen ze 
soms nog nauwelijks. Vroeger ontdekte je Jezus via de 
Kerk; nu lijkt het soms andersom te gaan. 
Begrijpen wij wat hen drijft? Weten wij hoe we hen 
kunnen betrekken bij het opbouwen van vitale 
geloofsgemeenschappen? 
Wat niet helpt, is zeggen: “Zo vieren en beleven wij ons 
geloof al jaren.” Of: “Het kerkgebouw van mijn doop, 
communie, vormsel en huwelijk moet behouden 
blijven.” Laten we liever nieuwsgierig zijn en luisteren 
naar jongeren in hun zoektocht naar Jezus Christus. 
Laten we hun vragen wat zij zien als de meerwaarde 
van een parochie en een kerkgebouw. We zijn nooit te 
oud om te leren. En zeker niet om vrede te geven. 
Jongeren de Vrede van Christus geven en hen helpen 
om hun geloof te beleven — dát zou wel eens een 
prachtige nieuwe toekomst en “vredesmissie” voor de 
Koepelkerk kunnen zijn. 
                                                                                                                                                       Willem Wolters
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Enkele foto's van de lourdesviering 
op 11 februari  
 

Deze viering blijkt mensen geraakt te hebben. Graag 
bedank ik langs deze weg die bij de viering betrokken is 
geweest in de organisatie en door gewoon aanwezig te 
zijn. Er waren veel mensen en toch doet dat heel erg 
goed. Dank je wel allemaal en dank ook aan Onze Lieve 
vrouw van Lourdes die nog steeds zovele harten weet 
te raken en bemoediging en troost schenkt. 
 

Pastor Mattie Jeukens ofm 
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WIE GEEFT ONS VREDE?  
 
Wij leven vandaag in een tijd van onzekerheid en broosheid, in een wereld waarin veel mensen onrust ervaren, 
angst voor de toekomst voelen en het gevoel hebben dat vaste zekerheden verdwijnen. Maar Jezus Christus 
vertroost ons; het geloof in Hem geeft ons vrede. Het geloof is geen utopie en geen droom, maar een ontmoeting 
met onze lieve Heer Jezus Christus en een volledig vertrouwen op Hem. Hij alleen is degene die ons de ware vrede 
kan geven. 
 
Wat het geloof betreft, horen wij vandaag misschien vaak over de sluiting van kerken. Door deze sluitingen wordt 
ons geloof op de proef gesteld; het lijkt alsof het geloof langzaam verdwijnt. Maar juist in deze situatie klinken de 
woorden van Jezus Christus krachtig en vol hoop. Hij heeft tegen zijn leerlingen gezegd:“GA DUS EN MAAK ALLE 
VOLKEREN TOT MIJN LEERLINGEN; DOOP HEN IN DE NAAM VAN DE VADER EN DE ZOON EN DE HEILIGE 
GEEST. EN ZIE, IK BEN MET U ALLE DAGEN TOT AAN DE VOLEINDING VAN DE WERELD.”(MT 28, 19–20) 
Deze belofte is geen woord uit het verleden, maar een levende werkelijkheid, nu en voor altijd. Jezus Christus heeft 
de Kerk gesticht, en Hijzelf is haar Heer en leider. Dat geeft ons hoop en schenkt ons de ware, innerlijke vrede die de 
wereld niet kan geven. 
 
De Kerk van vandaag lijkt soms op een kleine boot die midden op zee vaart. De golven zijn soms hoog, de wind is 
sterk en het lijkt alsof de boot dreigt te zinken. Toch zijn wij niet alleen. Jezus Christus is met ons in de boot van ons 
leven. Hij is de ware stuurman van de boot van ons geloof. Daarom zal ons geloof nooit verdwijnen. De Kerk zal nooit 
zinken. De kleine vlam van het geloof blijft altijd branden; zij zal nooit worden uitgedoofd, omdat de Heer zijn Kerk 
nooit verlaat. En juist dat geeft ons vrede. 
 
Volgens recente onderzoeken stijgt het aantal volwassenen dat zich wil laten dopen in Nederland.Veel jongeren zijn 
op zoek naar de zin van het leven. Zij stellen diepe vragen en verlangen naar waarheid, naar liefde en naar een 
antwoord dat verder gaat dan materiële zekerheid. In Jezus Christus vinden zij dat antwoord. 
Tegelijk zien we dat de Kerk in andere delen van de wereld volop bloeit. In  Madagaskar bijvoorbeeld zijn de kerken 
vol, net zoals dat in Nederland zo’n tachtig jaar geleden het geval was. Mensen gaan trouw naar de kerk om de 
Eucharistie te vieren, om te luisteren naar het Woord van God en om hun geloof met vreugde te beleven. 
Madagaskar heeft het geloof ontvangen door de missionarissen uit Europa. Priesters, religieuzen en leken hebben 
hun land, familie en zekerheden achtergelaten om het Evangelie te verkondigen aan een volk dat Christus nog niet 
kende. Wat toen als een klein zaadje werd gezaaid, is vandaag uitgegroeid tot een levendige Kerk. 
Wij mogen dus hoopvol zijn. En deze hoop zal nooit teleurstellen.  
 
Het geloof schenkt ons hoop, en waar hoop leeft, daar groeit ook de ware vrede. Daarom mogen wij blijven bidden, 
met vertrouwen en overgave: Heer, geef ons vrede. 

Madagaskar bijvoorbeeld zijn de 
kerken vol, net zoals dat in 
Nederland zo’n tachtig jaar 

geleden het geval was. 

Jean Leonard 
Ratokiniaina 
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EEN KORT BERICHT 

VANUIT DE O.L.V. 

VAN LOURDESKERK 

VAN DE PAROCHIE 

MAASTRICHT-OOST 
 
Het was eerder een Brabantse 
gewoonte om te gaan dauw-
trappen, traditioneel op Hemel-
vaart, dan trok men van heinde en 
ver op naar de Sint Jan in 's 
Hertogenbosch. Zo 's morgens 
vroeg op pad gaan heeft wat. Je 
begroet als het ware de nieuwe dag 
met alles wat die ons brengen zal. 
Om zo'n dauwtrapwandeling maar 
1x per jaar te houden is daarom 
wat weinig, daarom houden we 9x 
per jaar een dauwtrapwandeling 
die vertrekt vanuit de Lourdeskerk 
en die iedereen op eigen gelegen-
heid gelopen kan worden met een 
routebeschrijving die steeds tussen 
07.00 en 09.00 uur op de betref-
fende dag wordt uitgereikt.  
Het is bedoeld als ontdekking van 
Maastricht en de nabije omgeving; 
deze dauwtrapwandelingen zijn: 
 
22 maart  zondag na St. Jozef 
  6  april  maandag  - Tweede Paasdag  
14  mei   donderdag - Hemelvaartsdag 
14 juni  zondag 
26  juli zondag  - Midzome-rdauwtrappen 
  2  augustus  zondag 
15 augustus zaterdag – Sainte  Marie 
  6  septembe  zondag - Nazomer 
  4  oktober  zondag - St. Franciscus 

 
Deze tochten kun je ook zien als 
een voorbereiding op onze voet-
tocht naar Hasselt op 11 april. Het 
is een pelgrimstocht naar het Heilig 
Paterke van Hasselt, Valentinus 
Paquay ofm. We vertrekken om 
07.00 vanaf de Lourdeskerk aan de 
Groene Loper, worden ingehaald 
door de drumband van harmonie 
De Gele rijders, vieren de eucharis-
tie bij het H,Paterke en komen dan 
terug  met de bus, daarom vragen 
we 15 euro als bijdrage.  

 

 
Als je niet wilt meelopen kun je 
natuurlijk of op eigen gelegenheid 
naar Hasselt gaan of met de bus 
die om 15.30 uur vanaf de 
Lourdeskerk vertrekt. 
Gewoon leuk is dan om mee te 
lopen met de pelgrims vanaf het 
plein waar de Maastrichter-stee-
nweg overgaat in de Maastrichter-
straat. Het is leuk omdat dan de 
drumband van De Gele Rijders ons 
dwars door het centrum van 
Hasselt naar het Heilig Paterke 
begeleidt 
Het spreekwoord zegt: Een gezonde 
geest in een gezond lichaam. Veel 
is goed voor de gezondheid, maar 
echt goed is ongetwijfeld het 
wandelen, want zoals gezegd: ' 
De-ziel gaat te voet'. Dat wil niet 
zeggen dat de geest en de ziel niet 
ook nog op andere wijze gevoed en 
uitgedaagd willen worden. Dat ge-
beurt natuurlijk altijd in de mooie 
viering die de catholica rijk is, maar  

 
we hebben in de parochie gezorgd 
dat er af en toe een spraak-
makende lezing is die de geest 
uitdaagt. Deze lezingen zijn: 
 
1 maart:  Jos Maesen: over Groene Kerken 
10 mei: Nico Beckers: Het leven in 
gevangenis 
23 aug.: Wiebe Bijker: Welke wereld 
willen wij, mening of waarheid 
27 september Mieke Dorssers: 800 jaar 
Transitus van Franciscus 
15 november  Roger Cox: over Ecologie 
 

De lezingen worden gehouden in 
de sacristie van de Lourdeskerk 
aan de Groene Loper, Pr. 
Rooseveltlaan 211. Ze beginnen 
om 15.00 uur en zijn gratis, maar 
we hopen wel op een vrijwillige 
bijdrage voor de bestrijding van 
de onkosten, zoals we dat ook 
doen met de dauwtrap-wande-
lingen. Die kosten niets, maar we 
hopen dat je on steun met een 
vrije gave. Elke gift is van harte 
welkom en we kunnen hem goed 
gebruiken. 
 
Tenslotte is er als voedsel voor de 
Geest in de 40 dagentijd, juist als 
we iets minder voedsel voor het 
lichaam willen innemen, de 
frescolezingen elke maandag in 
de 40 dagen tijd van 19.00 tot en 
met 20.00 uur ook in de pastorie 
van de Lourdeskerk aan de 
Groene Loper. Je hoeft er zelfs 
niet voor naar de kerk te komen, 
want via de streaming van de 
parochie kun je alles volgen. 
Overigens is daarbij het nadeel 
wel dat je via de streaming geen 
echt mooi beeld krijgt van de 
afbeeldingen die getoond 
worden en waar het verhaal 
overgaat. 



 
 

 

P
ag

in
a 

 V
ijf

ti
gs

te
 ja

ar
ga

n
g,

  n
u

m
m

er
 1

, P
aa

sn
u

m
m

er
 2

0
2

6
: 

“
G

e
ef

 o
n

s 
d

e 
V

re
d

e
”

 

19 

 

De data van de 5 maandagen in de 
40-dagentijd zijn: 
 
23 februari  : De techniek van fresco-
schilderen 
  2 maart :  Geliefde thema’s 
  9 maart:  De verwerking van de 
actualiteit in de fresco’s 
 16 maart :  De ontwikkeling van het 
moderne individu 
23 maart : Het lijden, laatste avond-maal 
en opstanding 
 

Deze lezingen kun je altijd terug-
kijken via de website van de 
parochie (www.kerkkomnou.nl) 
omdat zij ook een soort opstapje 
zijn voor een frescoreis in 
september naar Italië, namelijk van 
13 tot en met 19 september. 
 
En alsof dat nog niet genoeg is, de 
zorg voor het geestelijke en 
lichamelijk welzijn komen samen in 
een bezinningsweek in Monte 
Mesma, Noord Italië, in de uitlopers 
van de Alpen van 25 mei tot en met 
31 mei.

 
En bij al de activiteiten die hier 
opgesomd worden zal ook 
Franciscus van Assisi om de hoek 
komen kijken, want dit jaar is het 
800ste sterfjaar van deze markante 
heilige, die blijft uitdagen om in zijn 
voetspoor te durven treden. 
 
Pastor Mattie Jeukens ofm, 
Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht, 
jmpp.jeukens@planet.nl 

  

Plaquette 

Pater 

Castorius 

Groothuis_ 

 
 

Op 3 april as. zal voor de derde keer in Heugem om 

15.00 uur een kruiswegviering plaatsvinden  voor 

parochianen en door parochianen. Dit initiatief is 

ontstaan toen  bleek dat, door het tekort aan 

priesters op die dag, er in Heugem op Goede Vrijdag 

geen viering kon zijn. De teksten werden opgesteld 

in samenwerking met Patrick Lipsch die nu deken 

van Gulpen is. Het zijn korte beschrijvingen van de 

kruiswegstaties met daaraan gekoppeld een 

overdenking vanuit het heden. De liederen zijn 

gekozen uit de Taizébundel, korte teksten die door 

hun herhaling iets meditatiefs krijgen. Tijdens de 

viering zijn leden van het Gezinskoor aanwezig ter 

ondersteuning van de samenzang.                                                                                                                                                           

Wie wil kan de kruisweg in processie meelopen, wie 

liever het lijdensverhaal voor zichzelf wil herdenken 

kan rustig blijven zitten.  Iedereen is welkom. 

 

KRUISWEG-

VIERING IN 

DE KERK VAN 

HEUGEM 

TOEKOMST H. MICHAELSKERK HEUGEM 
 

Na twee informatieve uitwisselingsbijeenkomsten in het 
eerste halfjaar 2023 omtrent de toekomst van onze 
parochiekerk, is het heel lang stil geweest. Maar we 
hebben niet stil gezeten. Om ons heen zijn ook vele 
ontwikkelingen geweest. Het kerkbestuur van de parochie-
federatie Maastricht Oost, waaronder Heugem valt, heeft 
op 1 aug. 2024 een kerkenplan ingediend. Rond die tijd 
heeft ook de gemeente Maastricht een kerkenvisie 
opgesteld, waarin ze de parochies laat meedenken. 
Het bisdom heeft na synodaal overleg in 2025 een toe-
komstvisie opgesteld.  
 

Parallel daaraan is na onze kerkbijeenkomsten een 
projectgroepje van vrijwilligers met veel kennis gevormd, 
dat nog steeds met ons meedenkt over de toekomst van 
onze kerk. We hebben onderzocht wat mogelijk zou 
kunnen zijn om de kerk in een kleinere vorm te kunnen 
behouden en een andere bestemming voor het overige 
deel te creëren. Deze onderzoeksfase wordt nu verder 
uitgebreid en gekeken wat past in de omgeving, en waar 
de gemeenschap van Heugem en de geloofsgemeenschap - 
ook financieel - het meest bij gebaat zijn. Ook is er advies 
ingewonnen bij het bisdom. Achter de schermen wordt er 
hard gewerkt om de kerk te behouden voor Heugem met 
een toekomstvisie.  Wij hopen aan het einde van 2026 
zover te zijn dat we meer informatie met onze 
parochiebezoekers kunnen delen. 
 

Parochiële bestuursraad Heugem 
 

http://www.kerkkomnou.nl/
mailto:jmpp.jeukens@planet.nl
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