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            Dekenaal Nieuws 
 

      “HOOPVOL ONDERWEG” 
 

Negenenveertigste jaargang,  nummer 3, Kerstnummer 2025: “Hoopvol onderweg”   

 

Uitgave van het Dekenaat Maastricht-
Meerssen 

 

Redactie: dekenaatsbestuur 
 

Verspreiding: via de parochies en per mail. 
Wie graag Dekenaal Nieuws per mail wenst te 

ontvangen kan dit kenbaar maken door een mail 
te sturen aan: dekenaat.maastricht@gmail.com 

Postadres: Dekenaat Maastricht, 
Keizer Karelplein 4, 6211 TC MAASTRICHT  

 

Bestuur Dekenaat Maastricht: 
Voorzitter: Deken J. Dautzenberg 
Vicevoorzitter: Pastoor R. Schols 

Secretaris: Hans Darding 
Penningmeester: Joep Ottenheym 

Leden:  
R. Schoufs, W. Wolters, Mariëlle Vinken-Spronck 

 

Bank ING:  
IBAN: NL 37 INGB 0003 1526 30 

t.n.v. Dekenaat Maastricht 
 

Website: 
www.rkmaastricht.nl 

U vindt hier alle parochies van 
Maastricht-Meerssen en alle andere informatie. 

Zie ook onze Facebook: 
Dekenaat Maastricht 

 
Dekenaal Nieuws: Verzorgd door Peter Geelen 

en verzamelen mistijden Katja Thijssens-Smeets 
 

 

 

  

Midden in de winternacht 
ging de hemel open. 
Die ons heil ter wereld bracht; 
antwoord op ons hopen. 
  

In de donkerste periode van het jaar ontsteekt de gelovige 
mens een licht. In onze kerken zullen de kerkgangers kijkend 
naar het groeiend licht aan de adventskrans toeleven naar 
het geboortefeest van de Verlosser. Het is een doorgaans 
een tijd waarin gezelligheid en geborgenheid meer 
aandacht krijgen. 
Maar Kerstmis en nabije toekomst is voor veel mensen geen 
tijd van geborgenheid, laat staan gezelligheid. Er is veel 
geweld, onzekerheid en ellende. We vergeten vaak dat 
Maria en Joseph ook op reis waren, onzeker weliswaar 
maar ook overtuigd van Gods nabijheid. De ontmoetingen 
met de engel en de dromen hadden hen vertrouwen en 
vastberadenheid gebracht. Zo waren zij hoopvol onderweg. 
Later zullen ze moeten vluchten maar ook dan zullen zij 
vertrouwen op de hemelse wegwijzers. 
 
In deze nieuwe editie van ons Dekenale Nieuws maken we 
kennis met mensen die – allen op hun eigen wijze – hoopvol 
onderweg zijn. Zij geven zichtbaar en hoor-baar, maar ook 
vaak in het verborgene getuigenis van hun hoop en 
vertrouwen. Ik hoop van harte dat hun verhalen ons allen 
inspireren om hoopvol onderweg te zijn. Hopelijk ontdekt u 
dat er veel gelegenheid is om van die hoop te getuigen. 
 
Mede namens de redactieleden wens ik u een hoopvolle 
advent, zalige kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar. 
  
                                                              Deken John Dautzenberg 
 

BIJZONDERE VIERINGEN EN 
MISTIJDEN ZIE PAG. 22 EN 23 

Zalig Kerstfeest en een 

 gelukkig Nieuwjaar 

mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com
http://www.rkmaastricht.nl/
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SUISSES GEZEGEND 
 

Maar liefst vijf Suisses van de Sint-Servaasbasiliek, gestoken in 
nieuwe uniformen, zijn tijdens de Hoogmis op 23 november 
2025 gezegend. Daarmee is in deze Maastrichtse basiliek het 
gevaar afgewend dat deze eeuwenoude ceremoniële 
ordebewakers uit het kerkbeeld dreigen te verdwijnen. 
Sinds kort zijn er ook in andere Maastrichtse parochies weer 
nieuwe Suisses. ‘De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek heeft er nu 
twee, evenals de Sint Mathiaskerk. Allemaal geïnspireerd 
door de voormalige Suisse van de Servaas, Ben Husson,’ zegt 
Deken Dautzenberg.  
 

DIERENZEGENING 
 

In talloze parochies in Maastricht zijn op 

4 oktober, de feestdag van de Heilige Sint 

Franciscus, dieren gezegend. Honden, katten, 

kippen, ezels vonden een weg naar de kerken 

of werden  – samen met hun verzorgers – 

online gezegend. De dankbaarheid van de 

eigenaren voor de liefde van de dieren én de 

bescherming van Slivvenhier is groot.  

 

Foto's Marianne Lubrecht 



 
 

 

P
ag

in
a 

 N
eg

en
en

ve
er

ti
gs

te
 ja

ar
ga

n
g,

  n
u

m
m

er
 3

, K
er

st
n

u
m

m
er

 2
0

2
5

: “
H

o
o

p
vo

l o
n

d
er

w
eg

”
 

3 

 

Gezinskoor on Tour 
 

Niet alleen de parochie Heugem-Randwyck, maar ook 
parochies elders in Limburg kunnen genieten van ons 
gezinskoor. Op 20 juli jl. luisterde ons gezinskoor de mis 
op in de Sint Martinuskerk in Tegelen. Juist ja, de 
parochie van kapelaan Anu, die vele jaren priester was in 
ons cluster. Na de mis volgde traditiegetrouw koffie- en 
theedrinken in D’n Ingelbewaarder. Deze parochie heeft 
een eigen café tegenover de kerk. Ook in het café ging 
het zingen door. Op 31 augustus jl. reisde het gezinskoor 
af naar Noord-Limburg, waar bij kapelaan Slaven in de 
Gennepse Sint Martinuskerk ons Spaanse repertoire ten 
gehore werd gebracht. Ditmaal met zang, sopraan- en 
tenorblokfluit. Tijdens de mis waren diverse bescherm-
engelen actief zodat het koor en de kerkgangers weer 
heelhuids huiswaarts konden keren. Dat deden ze niet 
voordat ze van de Noord-Limburgse vlaai hadden genoten 
in het parochiehuis. Daar werd wederom duidelijk dat 
kapelaan Slaven een zeer gewaardeerde priester was, die 
de parochianen niet meer kwijtwilden. Om de band die er 
ook nog steeds is met onze parochie, te onderstrepen, 
overhandigde gezinskoorlid en tevens kunstschilder 

Annette Bessems hem een schilderij met alle belangrijke 
onderdelen van onze St. Michaëlskerk.  
De tour zal dit jaar eindigen in de Onze Lieve Vrouw van 
Lourdeskerk op de Molenberg in Heerlen, waar het 
gezinskoor op vrijdagavond 10 oktober 6om 19.00 uur 
bijdraagt aan het Lourdes Triduum. Zij zullen daar hun 
Maria repertoire ten gehore brengen. De mis wordt 
voorgegaan door pastoor-deken Patrick Lipsch, 
welbekend voor velen in Heugem-Randwyck. Ook met het 
koor in zijn vorige parochiecluster in het Leudal is 
inmiddels een nauwe band ontstaan; zij bezochten op 
12 juli jl. Maastricht.  
 
Voor wie nieuwsgierig wordt naar meezingen met het 
gezinskoor: je bent altijd welkom op de repetitie op 
vrijdagavond van 19.00-20.00 uur. Of kom eens naar een 
van de oecumenische Taizévieringen, een keer per maand 
op donderdag om 19.30 uur. Met kaarsjes, zang, gebed 
en stilte wordt ruimte gemaakt voor bezinning en 
verbinding. Er is koffie of thee nadien voor wie wil.  
Op 29 januari a.s. is de eerstvolgende Taizéviering.  
En op 31 januari a.s. zingt het gezinsmiskoor weer in de 
zaterdagavondmis om 19.00 uur. 

  Beste mensen van het Dekenaat 
Maastricht-Meerssen 
 
Alhoewel de septemberbedevaarten voorbij zijn, 
kijken velen van jullie uit naar de data van onze 
bedevaarten naar Lourdes in 2026.  
Hier zijn ze! 
  
voorjaar 
• 25 april t/m 2 mei 2026 - Aartsbisdom Utrecht 
aangevuld met overige groepen/parochies en 
individuele inschrijvingen. 
vervoer: (dubbele) TGV aangevuld met 
(zorg)bussen 
  
najaar 
• 13 t/m 18 september 2026 
• 18 t/m 23 september 2026 
• 23 t/m 28 september 2026 
vervoer: de mogelijkheden worden momenteel 
nog onderzocht, maar waarschijnlijk een 
combinatie van vliegtuigen en (zorg)bussen.  
Indien mogelijk wordt eventueel ook een (enkele) 
TGV ingezet 
  
In het najaar (november) ontvangen de 
contactpersonen van de groepen bericht over de 
groepsreserveringen en groepsregeling 2026. 
  
Dit najaar (november/december) wordt ook de 
uitnodiging met verdere informatie en de 
mogelijkheid tot aanmelden als vrijwilliger 
verstuurd.  
  
Het hele team van het Huis voor de Pelgrim wenst 
je een rustige winter en een zonnige zomer! 
  

Met vriendelijke groeten, 

  

Chantal Piters 

Team Huis voor de Pelgrim 

 
Huis voor de Pelgrim 

Raadhuisplein 1 

6226 GN Maastricht 

T: +31 (0)43 – 3215715 

info@huisvoordepelgrim.nl 

www.huisvoordepelgrim.nl 

mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
http://www.huisvoordepelgrim.nl/
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InnBetween Maastricht:  
een thuis voor ontmoeting en spiritualiteit 
 
Studeren in het buitenland is een bijzondere, maar ook 
uitdagende stap. Veel studenten, zeker internationale 
studenten, hebben hun vertrouwde omgeving achtergelaten 
om in een nieuwe en vaak onbekende stad aan een 
opleiding te beginnen. Een diploma van een gerenom-
meerde hogeschool of universiteit geldt wereldwijd nog 
steeds als een belangrijke sleutel tot een stabiele toekomst 
en waardevolle maatschappelijke bijdrage. 
Wanneer studenten na hun studie in Nederland blijven 
werken, dragen zij via belastingen bij aan de samenleving en 
aan collectieve voorzieningen zoals zorg, welzijn en 
ouderdomsvoorzieningen. Degenen die terugkeren naar hun 
geboorteland nemen niet alleen hun kennis en ervaring 
mee, maar dragen ook bij aan de verdere ontwikkeling van 
hun land en aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen. 
Tegelijkertijd brengt studeren in Nederland veel praktische 
en financiële uitdagingen met zich mee. Buitenlandse 
studenten betalen vaak hoge inschrijfgelden, moeten een 
privé zorgverzekering afsluiten, en worstelen geregeld met 
het vinden van betaalbare huisvesting. Daarbovenop is de 
levensstandaard in Nederland hoog en zijn de kosten voor 
levensonderhoud aanzienlijk. Hoewel sommige studenten 
over voldoende financiële middelen beschikken, geldt dit 
voor de meeste niet. 
Naast deze praktische aspecten speelt ook het sociale en 
emotionele welzijn van studenten een belangrijke rol. 
Studeren in een nieuw land kan eenzaam zijn, zeker 
wanneer je familie en vertrouwde netwerken ver weg zijn. 
Daarom is er behoefte aan plekken waar studenten zich 
welkom en thuis kunnen voelen – plekken waar ze zichzelf 
kunnen zijn, anderen kunnen ontmoeten en zich in veiligheid 
en vertrouwen kunnen ontplooien. 
InnBetween Maastricht, het studentenpastoraat van 
Maastricht, biedt precies zo’n omgeving. Het is een open en 
inclusieve gemeenschap waar studenten van alle achter-
gronden welkom zijn – ongeacht afkomst, kleur, gender of 
religie. InnBetween organiseert activiteiten, vieringen, 
gesprekken en ontmoetingen die bijdragen aan persoonlijke 
groei, zingeving en onderlinge verbondenheid. 
Een belangrijk onderdeel van het programma van 
InnBetween is het bieden van spirituele verdieping en 
ontmoeting. Studenten krijgen er de ruimte om stil te staan 
bij vragen over betekenis, identiteit en geloof. Door samen 
te komen in de kerk en in de warme, huiselijke sfeer van de 
huiskamerbijeenkomsten, ontstaat een plek waar relaties 
kunnen groeien, waar geloof en cultuur elkaar ontmoeten, 
en waar studenten zich gezien en gedragen weten. 
Religie en spiritualiteit spelen hierin een verbindende rol, 
maar altijd vanuit een open houding: geloof is bij 
InnBetween geen scheidslijn, maar juist een brug tussen 
mensen. Zo helpt InnBetween studenten niet alleen om hun 
plaats te vinden binnen de Maastrichtse gemeenschap, maar 
ook om zich breder te ontwikkelen – als mens, als wereld-
burger en als medemens. 
 
 

English version: free translated.  

InnBetween Maastricht:  
A Home for Connection and Spirituality 
 
Studying abroad is both a remarkable adventure and a 
profound challenge. Many students — especially those 
coming from abroad — leave behind family, friends, and 
familiar surroundings to begin a new chapter in an 
unfamiliar city. They arrive full of hope and expectation, 
seeking education, opportunity, and a sense of purpose. 
A university degree often opens doors to a stable future and 
the chance to make a meaningful contribution to society. 
Some graduates remain in the Netherlands, enriching the 
local community through their work and their presence. 
Others return home, carrying with them knowledge, skills, 
and experiences that can strengthen their own societies and 
foster global understanding. 
Yet the journey is not without obstacles. International 
students face high tuition fees, private health insurance 
costs, and the ongoing challenge of finding affordable 
accommodation. Daily life in the Netherlands, with its 
high cost of living, can add further strain. But beyond 
these practical difficulties lies a deeper human need — 
the longing to belong, to be known, and to be part of a 
caring community. 
Living far from home can be lonely. When familiar 
networks are absent, students need places where they 
feel welcome and supported — spaces that offer rest, 
companionship, and the freedom to grow in faith and self-
understanding. 
InnBetween Maastricht, the student chaplaincy of 
Maastricht, seeks to offer precisely such a home. It is an 
open, inclusive community where students from all walks 
of life are welcomed — regardless of background, 
nationality, gender, or faith tradition. Here, students can 
meet one another, share their stories, and explore life’s 
deeper questions together. 
Through worship, discussion, and fellowship, InnBetween 
provides opportunities for spiritual growth and reflection. 
In the quiet of the church or the warmth of a living-room 
gathering, students are invited to pause, to listen, and to 
encounter both one another and the sacred. It is a place 
where friendships take root, where faith and culture 
meet, and where each person can feel seen, valued, and 
accompanied. 
At the heart of InnBetween’s mission is a belief that faith 
and spirituality unite rather than divide. The community’s 
doors are open to all — because faith, in its truest sense, 
builds bridges between people. 
 
In this spirit, InnBetween helps students to find their 
place not only within the Maastricht community, but 
also within the wider human family — growing as 
individuals, as neighbours, and as global citizens called to 
care for one another and for the world we share. 
 

https://www.innbetween.nl/ 

  

https://www.innbetween.nl/
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16 AUGUSTUS 2025  

MOOIE BUITEN VIERING IN WOLDER  

BELANGRIJK BERICHT VANUIT HET KERKBESTUUR EN PASTORAAL TEAM 
 
“Zie, Ik maak iets nieuws, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?” 
(Jesaja 43,19) 

 

EEN NIEUWE STAP: SAMEN OP WEG 
 
Per 1 oktober is er een belangrijke stap gezet in de samenwerking van onze parochies. 
De Federatie Johannes-Paulus II en de federatie-in-oprichting St. Anna/Lambertus en St. Theresia/Jozef zijn 
samengekomen in één nieuwe federatie. Daarmee zetten wij een nieuwe stap op onze gezamenlijke geloofsweg. 
Deze stap is niet uit de lucht komen vallen. 
Al langere tijd delen wij één pastoraal team, dat zich met grote inzet en toewijding inzet voor alle geloofs-
gemeenschappen. 
Ook de catechese voor onze kinderen vindt al gezamenlijk plaats: een prachtig teken dat de jonge generatie nu al 
leert wat het betekent om geloof te delen in verbondenheid. Daarnaast kennen wij vele gezamenlijke diaconale 
activiteiten, bijvoorbeeld de inloopdagen in Daalhof en de 55+ activiteit in de Annakerk, een rouwbezoekersgroep 
en een ziekenbezoekersgroep. 
Hiermee geven wij handen en voeten aan het Evangelie door om te zien naar elkaar en naar mensen die onze steun 
nodig hebben. 
 
Bij de start van de nieuwe federatie is ook een nieuw kerkbestuur gevormd. 
Dit bestuur heeft als taak om samen met het pastoraal team de koers voor de komende jaren uit te zetten en de 
verantwoordelijkheid voor de organisatie te dragen. 
De eerste leden zijn: Wouter Tilman, Maurice Prudon, Edwin Haesen, William Thomissen en natuurlijk onze pastoor 
als voorzitter. 
Het kerkbestuur zal in de komende tijd verder worden aangevuld met extra leden, zodat er een breed en 
evenwichtig team ontstaat.  
Iedere parochie heeft zijn eigen geschiedenis en eigen kleur. 
Met de vorming van deze federatie krijgen we de kans om elkaars rijkdom en tradities te leren kennen en te 
waarderen. Samen vormen we een bont mozaïek waarin iedere steen belangrijk is en bijdraagt aan het geheel. 
Juist in dit samenspel ligt onze kracht: door te delen, te luisteren en samen te werken worden we sterker als 
geloofsgemeenschap. 
 
Wij zijn dankbaar voor iedereen die zich inzet en meewerkt aan dit proces en vertrouwen erop dat we met elkaar, 
geleid door de H. Geest, een goede weg zullen gaan. 
 

Met hartelijke groet, het kerkbestuur en het pastoraal team 
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Hier een foto van het inzegenen en plaatsen 
van het borstbeeld van Sint Lambertus op zijn 
nieuwe plaats. 

Familiezondag op 26 oktober in de Sint Anna-
kerk. Mooie dienst met veel jonge kinderen en 
hun ouders en grootouders. 

Kijk voor informatie 
over alle kerken in ons 

Dekenaat Maastricht - Meerssen 
 

www.rkmaastricht.nl 
 

 

Pastoor René Schols 

Pastoor R. Schols 

Van Akenweg 63, 6218 HL Maastricht 

☏ 06-51586223 

e-mailadres: pastoor@jpmaastricht.nl 

pastoor@rk-parochiesmaastrichtwest.nl 
 

Kapelaan N. Pethuru  
Pastorie St. Anna-Lambertus  

Dr. van Kleefstraat 12 

6217 JJ Maastricht 

☏ 043-3432929  

e-mailadres: nicholasjesu@gmail.com 

Kapelaan V. Kumar 

Potterieplein 33 

6216 VB Maastricht 

☏ 06 15458087  

e-mailadres: 

kapelaan@jpmaastricht.nl 

Diaken Jos Valke:  

diakenvalke@jpmaastricht.nl 
 

Diaken Kees Bekker:  

☏ 06-54730903 

diakenbekker@jpmaastricht.nl  
 

Catechiste Zuster Johanna,  

via parochiekantoor Daalhof 

 

PASTORAAL TEAM:  
FEDERATIE JOHANNES-PAULUS II EN ST. ANNA-LAMBERTUS & ST. THERESIA-JOZEF 

http://www.rkmaastricht.nl/
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  AFSCHEID PATERS EN ZUSTERS VAN 

DE FEDERATIE EDITH STEIN 

 
Zoals u allemaal heeft kunnen lezen in de 
Geulbode gaan de paters en zusters van 
de orde van het Mens geworden Woord 
ons verlaten, om in de Parochies van de 
gemeente Echt hun werkzaamheden 
voort te zetten. 
Na 16 jaar komt er een einde aan de 
samenwerking tussen de 6 parochies van 
de federatie Edith Stein en de orde 
waartoe de paters behoorden. De paters 
Federico, Tristan, Ismael, Mario, Andreas, 
Diego en Johannes hebben allemaal, 
ieder op hun eigen manier, gestalte 
gegeven aan alle pastorale werkzaam-
heden. 
Ze werden ondersteund door de zusters 
van de Heer en de Maagd van Materá, 
beter bekend als de blauwe zusters, die 
hun moederhuis in Brunssum hebben. 
6 Jaar geleden verhuisden een paar 
zusters naar de oude pastorie van 
Moorveld om zo dichter bij de parochies 
te wonen en de paters te helpen daar 
waar nodig was. De voorbereiding op 
eerste communie, het vormsel, zieken 
bezoeken, bloemversieringen maken bij 
diverse hoogfeesten, muzikale onder-
steuning bij diverse missen enz. enz. 
Te veel om op te noemen. De zusters 
Mirakel, Fidei, Esperanza, Mashiach, 
Mary en Stella hebben veel voor onze 
parochies gedaan. 
 
Hoe nu verder, zonder de paters en de 
zusters? Pastoor Horsch zal samen met 
de nieuwe benoemde kapelaan Miguel 
Alberto Estrada, het bisdom en de 
parochieteams van de 6 parochies een 
plan de campagne maken, om zo alle 
werkzaamheden voort te kunnen zetten. 
Wij houden u op te hoogte. 
 
Namens alle parochianen, parochieteams 
van de federatie Edith Stein wil ik alle 
paters en zusters heel hartelijk danken 
voor alles wat ze in de parochies gedaan 
hebben. 
Op zondag 31 augustus 2025 was er om 
10.30 uur een H. Mis in de kerk van 
Moorveld, waarna u persoonlijk afscheid 
heeft kunnen nemen in de Kollekamp. 
 

Namens federatie Edith Stein: Wilma Jonkergouw 
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Op 18 november 2025 organiseerde het Mgr. Schrijnenhuis  
een lezing over Edith Stein. Voor enkele leden van onze federatie was 
dit een reden om naar het Museum van de Vrouw in Echt te reizen. 
Vooral ook omdat Pater Johannes, tot en met 31 augustus 2025 
Kapelaan in onze federatie, deze lezing als nieuwe Pastoor van de 
parochies in Echt en omstreken zou verzorgen.  
Op 12 oktober jl. werd hij in de St. Landricuskerk tijdens een  
prachtige viering geïnstalleerd als Pastoor van de Parochie  
HH. Landricus en Edith Stein. 
  

In aanwezigheid van Plebaan-Deken De Graaf Woutering van Roermond luisterde een groot gezelschap naar 
de lezing. Pater Johannes vertelde ons dat hij tijdens zijn studie in Rome bij het bestuderen van teksten van 
Thomas van Aquino al kennis gemaakt had met de geschriften van Edith Stein.  
 
Edith Stein werd op 12 oktober 1891 in Breslau geboren als jongste kind in een orthodox Joods gezin. Voor haar 
2e verjaardag stierf haar vader en haar moeder, die diepgelovig was, zette het bedrijf dat hij had nagelaten, 
naast de zorg voor haar grote gezin, voort. Edith was nog vrij jong toen zij geen kracht meer kon putten uit het 
gebed en haar Joodse geloof vaarwel zei. Na haar gymnasiumopleiding studeerde zij Duits, filosofie, psychologie 
en geschiedenis aan de universiteiten in Breslau, Göttingen en Freiburg. In 1916 promoveerde zij op haar 
proefschrift Zum Problem der Einfühlung. Na haar promotie werd zij wetenschappelijk medewerkster bij Prof. 
Husserl. In die tijd verkeerde zij vaker in christelijke kringen. Toen een studievriend van haar tijdens WO-I 
sneuvelde, bezocht zij zijn weduwe en kreeg zij de autobiografie van de mystica Theresia van Ávila in handen. 
Dit boek werd haar keerpunt: in tegenstelling tot andere intellectuelen die in het begin van de 20ste eeuw vaker 
voor het protestantisme kozen, werd zij getroffen door het katholicisme.  
 
Op 1 januari 1922 liet zij zich dopen; vertrok als assistent van Prof. Husserl en ging les geven op een 
meisjesschool in Speyer. Liever was zij in een klooster ingetreden, maar haar geestelijke leidsmannen vonden 
het beter dat zij haar kwaliteiten in de wereld zou inzetten. In 1933 verboden de Nazi’s de Joden echter om nog 
langer les te geven. Daarna is zij ingetreden in het klooster van de ongeschoeide Karmelietessen in Keulen en 
nam zij afscheid van haar naam Edith Stein. Haar kloosternaam was Teresa Benedicta a Cruce. In 1935 legde zij 
haar tijdelijke geloften af en 3 jaar later haar eeuwige geloften. De leiding van het klooster in Keulen bemerkte 
dat ook de situatie van Joden bekeerd tot het katholicisme snel verslechterde in Nazi-Duitsland en liet haar 

verhuizen naar het Karmelklooster in Echt. Een jaar 
later werd zij gevolgd door haar zus, die zich na het 
overlijden van hun moeder ook had laten dopen. Op 
20 juli 1942 klaagden de Nederlandse Bisschoppen de 
deportatie van Joden aan. Als vergelding werden alle 
Joden, die overgegaan waren naar het katholieke 
geloof door de Gestapo opgepakt; zo ook de zussen 
Stein. Op 2 augustus 1942 werden zij via kamp 
Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd en op 
9 augustus vergast.     

   
Haar hele leven ervoer Edith Stein een drang naar waarheid, goedheid, menselijkheid en hartelijkheid. 
Daarnaast was zij actief in de Duitse vrouwenbeweging. In 1933 vroeg zij om een persoonlijke audiëntie bij Paus 
Pius XI; dit werd haar geweigerd. Daarna schreef zij hem een brief waar zij haar zorgen uitsprak over de 
vervolging van de Joden en de vervolgingen van de christelijke kerken, die de Nazi’s daarna zouden uitvoeren. 
Voordat dit laatste zou gebeuren kwam er een eind aan WO-II. 

(vervolg op pag. 9) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Speyer
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Paus Johannes Paulus II verklaarde haar op 1 mei 1987 zalig en 
op 11 oktober 1998 werd zij heilig verklaard. De paus noemde haar 
een dochter van Israël en een trouwe dochter van de Kerk.  
Samen met Catharina van Siena en Birgitta van Zweden wordt zij 
als beschermheilige van heel Europa beschouwd. Haar kerkelijke 
feestdag is 9 augustus, haar sterfdag. 
 
Na deze inspirerende lezing ging het gezelschap naar de naast-
gelegen kerk waar we samen de vesper zongen. Daarna stond de 
koffie en vlaai klaar om ons weer wat op te warmen.  

 
Parochiefederatie Edith Stein,  

Margriet van Bergen-Coumans, Secretaris 
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HOOPVOL ONDERWEG NAAR DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
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SINT MARTINUSFEEST IN ITTEREN  
 

Op 8 november jl. werd in de Sint-Martinus Parochie te Itteren het feest van Sint Martinus gevierd.  
Omstreeks 17.45 uur verzamelden ruim 50 kinderen met hun ouders en opa’s en oma’s zich op “t Brook” 
met hun zelfgemaakte krotelèmpkes en lampionnen. (Een kroot is het Limburgse woord voor een suikerbiet. 
De kinderen hebben samen met hun ouders – enkele dagen daarvoor - deze kroot uitgehold en versierd.  
Er wordt vervolgens een lampje ingezet waardoor de kroot verandert in een lampion.) 
Met z’n allen wordt er een wandeling gemaakt door het dorp en de velden eromheen die eindigt bij de kerk  
van Itteren.  
 
Alle aanwezigen gaan vervolgens de kerk in om 
te luisteren naar het verhaal van Sint Maarten. 
Er wordt verteld over het delen van de mantel 
van Sint Maarten. Ook wordt er stilgestaan bij 
de vraag of jij ook een Sint Maarten kunt zijn. 
Wat kun jij doen om een ander te helpen, of te 
zorgen voor een lichtpuntje in diens leven? 
Bestaat Sint Maarten nog altijd? De kinderen 
luisteren ademloos naar het verhaal in de 
mooie kerk van Itteren. 
Na het verhaal mogen alle kinderen een kaarsje 
aansteken bij het beeld van Sint Martinus in de 
kerk. 

 

 

Nadat Kapelaan Miguel Estrada 
de kinderen en hun ouders 
bedankt heeft, gaat de tocht 
verder. Onder begeleiding van 
Sint Maarten te paard gaat de 
stoet naar “t Brook” waar het 
vreugdevuur ontstoken wordt. 
Hierna worden alle kinderen 
getrakteerd op warme chocomel 
en een heerlijke wafel. Ook voor 
de volwassenen is er een versna-
pering.  

Voor de mooist versierde krote 
is er een prijs. En zoals Sint 
Maarten dat ook zou doen: 
uiteraard is er voor alle kinderen 
een leuke prijs. In de gedachten 
van de kinderen speelt de vraag 
nog na: Hoe kan ik ook een Sint 
Maarten zijn? 
 
 
Veel dank aan de Dorpsraad Itteren en Pastoor Horsch en Kapelaan Miguel 
Estrada voor de instandhouding van deze mooie traditie in het prachtige 
kerkdorp Itteren. 
  

Pascal Breuls 
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  KERSTCONCERTEN IN 

DRIE KERKEN  
 

Op 21 december 2025 om 15:00 uur verzorgt 

Harmonie Kunst Door Oefening (KDO) een 

sfeervol Kerstconcert in de Onze-Lieve-

Vrouwebasiliek in Maastricht. Tijdens dit 

bijzondere concert brengt harmonie (KDO) 

een afwisselend kerstprogramma, samen 

met sopraan Anna Emelianova. Het concert 

is gratis toegankelijk voor iedereen. U bent 

van harte welkom! 

 

Driekoningen en herders komen julie in alle kerken tegen. 
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NIEUWE VIOLEN EN ADVENT EN KERST 
 

Voor de OLV van Lourdeskerk staat een heel grote 
plantenbak. Het is deel een van de damwanden, die 
gebruikt werden bij de bouw van de tunnel.  Twee keer 
per jaar worden er nieuwe planten ingezet, een keer in 
de lente en een keer in de herfst. Iemand is daar ooit 
spontaan mee begonnen en heeft de plantenbak 
geadopteerd. Ik heb er geen omkijken meer naar. 
Tot mijn eigen verrassing zag ik opeens prachtige witte 
violen in de plantenbak.  
Maar nu zul je denken: “Wat hebben witte violen met  
de advent en Kerstmis te maken?”  
 
Advent is de tijd voor Kerstmis. Het zijn 4 weken waarin 
je je voorbereid op Kerstmis met de adventskrans met 
4 kaarsen. Elke week steken we een nieuwe kaars aan. 
Als ze alle vier branden is dat het teken dat het 
Kerstmis wordt. Die adventskrans is groen als kleur van 
de hoop, verwijzend naar het nieuw licht, dat met 
Kerstmis doorbreekt en de duisternis verdrijft. Kerstmis 
valt samen met de Zonnewende, na Kerstmis gaan de 
dagen lengen. Het is een prachtige symboliek voor de 
geboor-te van Jezus als redder en verlosser. De 
liturgische kleur van de advent is paars, paars verwijst 
naar pijn, lijden, eenzaamheid en onrecht. Dat hoeft 
niet aangewezen te worden. Het is er volop in de 

wereld. Maar ook die pijn, die eenzaamheid, dat onrecht en lijden zal, dat is de hoop, ooit overwonnen worden.  
Maar wat hebben ‘witte violen’ hiermee van doen denk je dan? Maar weet je, een van de betekenissen van een 
viooltje is omdat ze zo dicht bij de grond staat, bescheidenheid en nederigheid. Een viooltje is een symbool voor 
trouwe liefde en loyaliteit en gegeven als een discrete liefdesboodschap, aldus ChatGTP. En laat wit nu net de 
liturgische kleur van de Kersttijd zijn. Opeens zie ik een prachtige adventsverwachting met een kerst-boodschap. 
Het kumpt good! Liefde, nieuwe leven overwint, daar waar mensen net als de viooltjes dicht bij de grond, dicht 
bij de aarde blijven, bescheiden en nederig loyaal in trouwe liefde aan medemensen! De verbinding van de 
witte viooltjes en Advent en Kerstmis kreeg ik toen ik de betekenis bij ChatGTP vond van het viooltje.  
Ik vroeg me af of ChatGTP ook zo’n zelfde associatie, zou kunnen maken? Het lijkt me dat dat toch echt een 
unieke eigenschap is van ons mensen om vrij associërend nieuwe verbindingen te maken.  
 
Maar ik dacht, ik vraag het eens aan ChatGTP en 
tot mijn stomme verbazing kreeg ik een heel 
verhaal dat begint met:  “witte viooltjes lijken geen 
typische kerst-bloemen, maar er zijn wel een paar 
historische, religieuze en symbolische redenen 
waarom ze soms met kerstmis in verband worden 
gebracht: 
 
1. Legenden rond Maria, want in sommige oude 

christelijke verhalen staan viooltjes – vooral 
witte – symbool voor nederigheid en zuiverheid 
en die met Marisa geassocieerd wordt; 

 
2. Middeleeuwse symboliek: In de Middeleeuwen 

gebruikten monniken en kunstenaars bloemen 

 

(vervolg op pag. 18) 
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om deugd en karakter uit te drukken en wit = reinheid en viooltje = 
bescheidenheid, samen een passend symbool voor de geboorte van Jezus. 

 

3. Winterbloei, het geurige witte Parma-viooltje (Viola alba of Viola adorata) bloeit 
heel vroeg in het jaar en kan waar een mild klimaat is in december verschijnen en 
wordt daarom als “kerstbloem” gezien. 

 

4. Kunst en kersttraditie: op Victoriaanswe kerstkaarten kwamen viooltje soms voor 
als symbolen van hoop en nieuw begin – thema’s die bij de kerst horen”, aldus 
ChatGTP. 

 
Nu, na dit alles gelezen te hebben, ben ik beduusd maar bedenk dat ik het zelf ook 
spontaan had bedacht. 

 Zalig Kerstmis, Pastor Mattie Jeukens ofm 

 

Dekenaal Nieuws vraagt uw steun!  
 

Om dit infoblad en de website in stand te kunnen houden,  
doen wij een beroep op uw financiële steun. 

 

U kunt uw vrijwillige bijdrage storten of overschrijven op: NL 37 INGB 0003 1526 30  
t.n.v. Dekenaat Maastricht onder vermelding van Dekenaal Nieuws. 

 

Het Dekenaal Bestuur dankt u voor uw bijdrage. 
 

https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/ website: www.rkmaastricht.nl 
 

Wij verzoeken u vriendelijk om kopij en fotomateriaal digitaal aan te leveren via dekenaat.maastricht@gmail.com. 

 

Je hoeft niet veel te spreken 
wanneer je naar de kerststal gaat, 
weet dat je vrede vindt 
als je dit Kind naar binnen laat. 
 
Je hoeft geen schatten mee te dragen 
wanneer je naar de kerststal gaat, 
weet dat voor dit Kind 
een klein gebaar volstaat. 
 
Je hoeft niet lang te blijven 
wanneer je naar de kerststal gaat, 
als je maar begrepen hebt 
wat dit Kind te wachten staat. 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
wanneer je naar de kerststal gaat, 
dit Kind legt weer de rust 
op jouw vermoeid gelaat. 
 
Je hoeft niet veel te wensen 
wanneer je naar de kerststal gaat, 
weet dat in 't nieuwe jaar 
dit Kind je niet verlaat. 

                                              Frans Weerts 

 Door veel inspanningen is de Sint Theresiakerk in Biesland omgebouwd tot 

cultuurtempel Opus9 met een afgeschermde kapel. 

https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/
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DE MENS BESTAAT, IK HEB 

HEM ONTMOET! 
 
Niet zo lang geleden zag ik op een muur staan: ‘God 
bestaat, ik heb hem ontmoet!’ 
Dat te lezen verbaasde me. 
Niet dat God bestaat, die vraag is niet aan de orde, 
maar dat iemand hem had ontmoet vóór mij … daar 
stond ik van te kijken. 
Omdat ik het voorrecht had God te ontmoeten, 
precies op een moment dat 
ik aan hem begon te twijfelen. 
In een dorpje van de Lozère, je weet wel, … waar 
iedereen is weggetrokken. 
Er was niemand meer. 
Toen ik voor een kerkje passeerde — ik weet niet 
wat me ertoe aanzette — ben 
ik er binnengestapt. En daar werd ik verblind door 
een hevig, ondraaglijk licht. 
Het was … God! God in hoogsteigen persoon! God 
die aan het bidden was! 
Ik zei bij mijzelf: 
‘Tot wie bidt hij?’ 
‘Hij bidt toch niet tot zichzelf? Toch hij, God, niet!” 
Maar nee, hij bad tot de mens! 
Tot de mens …! Hij bad tot mij. Hij twijfelde aan mij 
zoals ik aan hem had getwijfeld. 
Hij zei: 
‘Oh mens, als je bestaat, geef me een teken.’ 
Ik zei: 
‘God, hier ben ik.’ 
‘Ah!’ zei hij. ‘Mirakel! Een menselijke verschijning!’ 
Maar ik zei: 
‘Mijn God, hoe kan u twijfelen aan het bestaan van 
de mens? U hebt hem toch zelf geschapen!’ 
Hij antwoordde: 
‘Ja, maar … 
het is al zo lang geleden dat ik er nog een in mijn 
kerk heb gezien dat ik mij afvroeg of het geen 
zinsbegoocheling was.’ 
Ik zei: 
‘Dan bent u dus nu gerustgesteld, God.’ 
 
‘Ja, ja’, antwoordde hij, “…. nu ga ik hun daarboven 
zeggen: 
 

De mens bestaat, ik heb hem gezien.’ 
 

Raymond DEVO (ingestuurd door Mevr. Margo Sprenger) 

Herdertjestocht Heugem op woensdag 
24 december 2025 om 17.00 uur 
 
De Herdertjestocht op Kerstavond is een traditie die al 
tientallen jaren in Heugem wordt georganiseerd.  
In grote getale komen mensen uit verschillende wijken 
in deze tocht meelopen, in een gezellige sfeer, met 
gezinnen of oma en opa, iedereen is welkom.  
 
Vanaf Vitala+ (voorheen La Valence) lopen we achter de 
ster en de Engel aan naar de kerk en  onderweg speelt de 
harmonie leuke kerstliedjes.  
We beelden in deze tocht het kerstverhaal uit  voor 
kinderen van 0-8 (88) jaar. De kinderen mogen zich 
verkleden als herdertje, engel of schaap en lopen met 
lampionnen op weg naar de kerk om daar het kerstkindje 
te gaan bekijken in een levende kerststal. 
Bij binnenkomst mag je in de grote kerstboom op het 
altaar een lichtje laten aansteken, er worden kerstliedjes 
gezongen met het koor en ook harmonie St. Michael 
Heugem speelt oude en nieuwe kerstmuziek.  
Na de korte viering kun je het kerstkindje met de 
kersverse ouders bewonderen en natuurlijk ook de 
kerststal gaan bekijken.  
 

Bezoek na de viering de kerststal en geef je de engel een 
muntje in het gleufje en kijk je of hij voor je gaat knikken? 
De collecte tijdens de afsluiting is bestemd om de voortgang 
van deze traditie te kunnen behouden. 
 

Bij het verlaten van de kerk krijg je net als bij elke 
geboorte van een baby een lange vinger met muisjes als 
traktatie. 
 

Wanneer: vertrek op dinsdag 24 december 2025 om 
17.00 uur vanaf Vitala+, Gronsvelderweg.  
 

Parochie st. Michael Heugem of onze website 
www.parochieheugem.nl  

 
Werkgroep Herdertjestocht Parochie  
St. Michael Heugem 
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Tijdens Allerzielen in Maastricht werden op 
verschillende locaties de doden herdacht, met 
de jaarlijkse lichtprocessie op Rouw- en 
gedenkpark Tongerseweg als hoogtepunt op 
2 november. Er werden ook Allerzielen- 
concerten georganiseerd, zoals het traditionele 
concert van ArkA Symfonieorkest in het 
Theater aan het Vrijthof en in sommige wijken 
zoals Wittevrouwenveld vonden er lokale 
lichtstoeten plaats 

Terugblik op Allerzielen 2025 

Lichtprocessie op begraafplaats Tongerseweg te Maastricht. 

Allerzielen 2025 kerkhof Oostermaas te Maastricht. 

JACQUES REINAERTZ 

40 JAAR DIAKEN 
Zondag 16 november jl. 
vierde Jacques Reinaertz het 
feit dat hij 40 jaar diaken is. 
 
Tijdens een plechtige mis in 
de kerk van de Heeg werd dit 
heuglijke feit herdacht. 
Jacques woont al een groot 
gedeelte van zijn leven in 
Heugem waar hij ook als 
diaken assisteert in onze 
kerk. 
 

We feliciteren hem en zijn echtgenote Maria 
dan ook als onze parochie met deze feestelijke 
gebeurtenis.  
 

Het PBR van Heugem Randwijk. 

DEKEN HANNEMAN 
STICHTING 

 
De Deken Hanneman Stichting werkt in 

Maastricht en koppelt betrouwbare 

vrijwilligers aan mensen die wat extra hulp 
nodig hebben in hun thuissituatie.  

Denk aan klusjes in huis, dingen regelen, 
gezelschap enz. 

  
Dit kunnen we alleen doen met TOP 

vrijwilligers, dus meld u snel aan als u ook 
een paar uurtjes per maand vrij wil maken 

voor een ander! 
 

https://dekenhannemanstichting.nl/home.html 

https://www.theateraanhetvrijthof.nl/voorstellingen/klassiek-orkestraal/allerzielenconcert-2025-arka-symfonieorkest-maastricht
https://dekenhannemanstichting.nl/home.html
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HOOPVOL ONDERWEG 
 

Een katholiek is niet alleen letterlijk onderweg. Ook in zijn 
geloof is “onderweg zijn” belangrijk: het staat voor een leven 
lang groeien in geloof en in liefde voor God en de medemens. 
Dat onderweg zijn gebeurt in de ontmoeting met God in de 
eucharistie, met mensen in het dagelijks leven en ook eenvou-
digweg in het kerkgebouw.  
Voor de Rooms-Katholieke Kerk is dat gebouw meer dan steen: 
het is een sacrale plaats waar God woont. Voor gelovigen is het 
bovendien een plek van gemeenschap, om elkaar te zien, te 
spreken en samen te vieren. Protestanten kijken er iets anders 
naar, meer als een ruimte waar het Woord centraal staat. 
Maar in beide tradities blijft ontmoeting essentieel. 
Juist die ontmoeting wordt schaarser: minder kerkgangers, 

meer vergrijzing. Als die trend doorzet, dreigen kerken leeg te lopen. Dat staat haaks op het voorbeeld van 
Jezus, die eropuit trok, mensen opzocht en samenbracht. De vraag is of wij dat vandaag nog steeds doen. 
 
Kerstmis is bij uitstek het moment om stil te staan bij dat “onderweg zijn”. De eucharistie, het licht, de muziek, 
de versierde kerk en de vele mensen geven warmte en hoop — iets wat we hard nodig hebben. 
Oude zekerheden als veiligheid en welvaart voelen tegenwoordig minder vanzelfsprekend. In zulke tijden 
bieden geloof, hoop en liefde houvast. 
Tegelijk groeit de twijfel: wie zijn wij als mens, als Limburger, als westerling? Onze samenleving is diep 
geworteld in christelijke tradities. Zelfs wie zichzelf niet gelovig noemt, leeft vaak volgens waarden die daaruit 
voortkomen. Juist daarom heeft de geloofsgemeenschap een taak: niet om te overtuigen, maar om te 
verbinden. Mensen die zoeken of twijfelen een hand reiken, gewoon door samen te komen. Maar dat wordt 
moeilijker nu vrijwilligers schaars zijn. Toch zijn er nog altijd mensen die willen helpen – ook buiten de 
geloofsgemeenschap – mits we hen niet afschrikken met ingewikkelde gebruiken of interne discussies. 
Wat betekent Kerstmis  vandaag nog? In de kerk gaat het om geloof, hoop, vrede, verlossing en liefde. Thuis 
gaat het vaak om eten, drinken en cadeaus. Kerst is geleidelijk verschoven van religieus naar relaxt: een feest 
van sfeer, samenzijn en een soms overvolle eettafel. Waar verbondenheid vroeger een stampvolle kerk was, is 
het nu een volle woonkamer met een schotel die nét te lang in de oven stond. Maar ook dat is verbondenheid. 
Toch is Kerst niet voor iedereen warm en gezellig. Voor sommigen voelt het juist kil en stil. Daarom is het goed 
om, tussen de maaltijdgangen door, even stil te staan bij wat je hebt en bij wie misschien iets mist. 
Kerst verbindt het oude en het nieuwe: geloof met gezelligheid, licht met liefde, dankbaarheid met daadkracht. 
En ja, het is ook een moment van zelfreflectie — of je nu op een harde kerkbank zit of aan tafel met een te volle 
maag. 
Het afgelopen jaar heeft de Heiligdomsvaart vele bruggen gebouwd. In de symboliek van Kerstmis mogen er 
geen mensen zijn die geen herberg vinden en onder de brug eenzaam achterblijven. 
 
Veel kerkgebouwen zullen de komende jaren hun religieuze functie verliezen en een nieuwe bestemming 
zoeken. Misschien ontstaan er plekken waar ontmoeting, cultuur en geloof naast elkaar bestaan. Zoals bij de 
Koepelkerk, waar de hekken weggehaald zijn en stappen worden gezet om het bijzondere gebouw en interieur 
te behouden. En dat binnen de pastorale zorg en diaconie van de parochiefederatie Maastricht-Oost. Wat de 
uitkomst van het “onderweg zijn” in 2026 ook wordt: in de Koepelkerk moet ruimte blijven voor ontmoeting 
tussen God en mensen — een “wij”-plek in een “ik”-wereld. Voor die presentie is niet per se een sacrale ruimte 
nodig, maar wel mensen die zich laten inspireren door God, het gebouw of elkaar. Dat is een mooie kerst-
gedachte op het einde van het Heilig Jaar met als thema “Pelgrims van Hoop”.  
Als we dat kunnen vasthouden, zijn we werkelijk hoopvol onderweg. 
 
De Koepelkerk wenst iedereen een zalig Kerstmis en een goed 2026. 

                                                                                                                                                         Willem Wolters 
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KOMT U OOK KIJKEN? 
 
KERSTMIS IN EN ROND DE KERK VAN WOLDER 
Ook dit jaar zal er in en rond de kerk weer veel 
kerstsfeer zijn. Op vrijdag 19 dec. de traditionele 
Kribkestocht. De tocht start om 18.00 u. en eindigt 
om 21.00 u. Voor de liefhebbers is er dan nog een 
nazit in de Foyer aan de Tongerseweg 400. Het is 
inmiddels gebruikelijk dat de ramen van de pastorie 
ingericht worden als kijkkasten waarin bijzondere 
kerstkribben worden geëxposeerd. Tweede 
Kerstdag zal de kerk van Wolder geopend zijn na de 
Heilige Mis tot een uur of twee om ook hier de 
kerststal te komen bezoeken. 
 

KERSTMIS IN EN ROND DE KERK OUD-CABERG 
Ook in Oud Caberg zal er het een en ander 
gebeuren in de kersttijd en de weg ernaartoe. Op 
zaterdag 20 dec. zal er weer Magisch Oud Caberg 
worden georganiseerd. Wij kunnen dan een kijkje 
nemen in verschillende huizen van bewoners van de 
Van Akenweg. Eén van de locaties zal ook de 
pastorie zijn. U kunt dan vanaf 14.00 u.kijken naar 
de kerststal in de huiskamer van de pastoor. Verder 
zal er natuurlijk ook in de kerk het een en ander 
gebeuren. Op eerste kerstdag van 13.30 u. tot 16.30 
u. wordt de kerk opengesteld voor het bezichtigen 
van de kerststal.  
 

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ST. ANNAKERK 
Op dinsdag 16 dec. wordt er door de 55+groe-
pering weer een kerstmiddag georganiseerd in de 
St. Annazaal; aanvang 14.00 u. Die middag staat in 
het teken van Kerstmis met zang, muziek, 
kerstverhalen, een kleine kwis, koffie/thee met wat 
lekkers en natuurlijk een kerstwens. Mocht u naar 
deze gezellige kerstviering willen komen, dan graag 
opgeven i.v.m. inkopen. Opgeven kan tot uiterlijk 
vrijdag 12 dec. bij het parochiekantoor, tel. 043 
3432929 (op ma en vr tussen 9.00 en 12.00 u.) of via 
mail info@rk-parochies-maastrichtwest.nl. Voor 
deelname aan deze middag wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd.  
 

ST. THERESIAKERK 
De Nachtmis (grote kerk) op 24 dec. om 18.30 u. 
wordt opgeluisterd door het Bèrènice strijkers-
ensemble. Eerste kerstdag wordt de muzikale 
omlijsting in de H. Mis van 11.30 u. verzorgd door 
Jan Devens die het grote orgel zal bespelen. 
 

SAMEN IN DE KERSTSFEER BIJ DE HERBERG 
Op dinsdag 9 dec. organiseert De Herberg in 
Daalhof weer een gezellige inloopdag. Iedereen is 
van harte welkom voor een kop koffie, een praatje 
en een moment van ontmoeting in een warme en 
gemoedelijke sfeer. Programma van de dag: Er zal 
dan een koor voor ons zingen.  
• Vanaf 10.30 u. – Inloop met koffie en iets lekkers  
• Rond 12.30 u. – Gezamenlijk lunchmoment  
• Vanaf 13.00 u. tot 15.00 u. – Programma met 
ontmoeting in kerstsfeer. De activiteiten vinden 
plaats in de ruimte van De Herberg, bij de kerk van 
Daalhof. Voor meer info of aanmelding kunt u 
mailen naar herberg@jpmaastricht.nl of bellen naar 
043-3431561. Aanmelden kan ook bij het 
parochiekantoor in Daalhof. U bent echter ook 
welkom zonder aanmelding! 
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DANKBAAR VOOR DEZE MOOIE PERIODE IN ONS DEKENAAT 


