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VOORWOORD   
Sinds het aantreden als deken van Maastricht, nu vijf jaar 
 geleden, kreeg ik niet alleen de pastorale zorg van  
meerdere parochies maar ook veel bestuurlijke taken,  
met soms vreemde, onbekende namen.  Zo werd ik 
 voorzitter, lid, vergadervoorzitter of notulist binnen  
verschillende besturen genoemd . Dan weer word ik  
deken genoemd, dan pastoor, dan kanunnik, dan weer superintendant of moderator. 
Sinds kort ben ik ook weer kapelaan. Jawel, kapelaan van de Tempeleers. Het is een 
ƘƻƎŜ ŜŜǊ ŘƛŜ ƳƛƧ ǘŜ ōŜǳǊǘ ƎŜǾŀƭƭŜƴ ƛǎ Ŝƴ ƴƻƎ ǿŜƭ ΨǾƻƻǊ ƘŜǘ ƭŜǾŜƴΩΦ hǇ ŘŜ ƧŀŀǊƭƛƧƪǎŜ 
Momusaovend zou het dan gebeuren. Die avond is niet geheim maar ook niet 
openbaar.  Ik zou de gelegenheid krijgen om mij binnen 11 minuten te bedanken voor 
deze benoeming. Die gelegenheid wilde ik natuurlijk aangrijpen. Maar ik twijfelde over 
het dialect; Maastrichts ben ik (nog) niet machtig, Algemeen Beschaafd Limburgs is al 
Ȋƻ ǿŀǘ Ŝƴ ƻƴǾŜǊǾŀƭǎǘ YŜǊƪǊŀŀŘǎ ƛƴ aŀŀǎǘǊƛŎƘǘΧΚ aŀŀǊ Řŀǘ ƭŀŀǘǎǘŜ ƳƻŜǎǘ ƘŜǘ ǘƻŎƘ 
worden want dat dialect spreek ik vloeiend. Ik zou mijn toehoorders tegemoet komen 
door telkens bij ieder Maastrichts woord een rode lamp aan te maken. Zo bedacht ik 
ǘƘǳƛǎΣ ƳŀŀǊ Řŀǘ ǾŜǊǘŜƭŘŜ ƛƪ ƴƛŜǘΦ 5ǳǎ ōƛƧ ŘŜ ǿƻƻǊŘŜƴ ΨǾŜǊǇóǇȊŀƪΩΣ Ψǘƻǘ ŀǎǘǊŀƛƴΩ Ŝƴ 
ΨǎƧŜǾǊaoƧŜΩ Ŝƴ ƴƻƎ Ȋƻǿŀǘ ǘȅǇƛǎŎƘŜ ǳƛǘŘǊǳƪƪƛƴƎŜƴ ƭƛŎƘǘǘŜ ŜŜƴ ǊƻŘŜ ƭŀƳǇ ƻǇΦ 9Ǌ ǿŜǊŘ 
gelachen, geklapt en gecomplimenteerd. Maar achteraf bleek dat slechts een enkeling 
bŜƎǊŜǇŜƴ ƘŀŘ ǿŀŀǊƻƳ ŘƛŜ ǊƻŘŜ ƭŀƳǇ ōǊŀƴŘŘŜΧΦΗ IŀŘ ƛƪ ƳƛƧƴ ǘƻŜƘƻƻǊŘŜǊǎ ǘŜ ƘƻƻƎ 
ingeschat? Of had ik werkelijk geen oog voor de complexiteit van het Kerkraads, dat in 
Kerkrade toch ieder kind verstaat? Of ǿŀǎ ƳƛƧƴ ǳƛǘǎǇǊŀŀƪ Ǿŀƴ ŘŜ ΨaŜǎǘǊŜŜŎƘǘŜǊ ²äöǊŘΩ 
zo abominabel dat het haast Kerkraads leek? Er ging in ieder geval niet bij iedereen een 
ƭŀƳǇƧŜ ōǊŀƴŘŜƴΧΦ 
Over enkele dagen maken we een heel ander lampje aan, een lichtje. Een lichtje aan de 
adventskrans. Ik ben nu wijzer geworden en zal gelijk bij aanvang zeggen waartoe dit 
licht ontstoken wordt; het helpt ons groeien naar het Licht dat in Bethlehem verscheen. 
De komst van Christus, de geboorte van onze Heer Jezus Christus, gevierd op 25 
december, wordt door een viertal kaarsen ingeleid en voorbereid. Vier weken van de 
advent ter voorbereiding, om onszelf klaar te maken, om ons te verheugen.  
 
hƴȊŜ Ǉŀǳǎ CǊŀƴŎƛǎŎǳǎ ƳŀŀƪǘŜ ƛƴ ƻƪǘƻōŜǊ ƧƭΦ ŜŜƴ ōŜƎƛƴ ƳŜǘ ƘŜǘ Ψ{ȅƴƻŘŀƭŜ tǊƻŎŜǎΩΤ ŜŜƴ 
proces binnen de Kerk om naar elkaar te luisteren, om elkaars stem en vooral Gods 
stem en Zijn genade te verstaan in ons eigen en in elkaars leven om daarvan vervolgens 
te getuigen. Een proces dat ook een bijdrage van ieder van ons verwacht. Denk er maar 
alvast eens over na. Hoe spreekt God mij aan? Waar is Zijn licht in mijn leven 
opgegaan? Wanneer (be-)greep ik het licht dat de Heer ontstak?  
De Heer doet het beter dan mij.  Veel beter. Hij onderschat niemand en overschat 
niemand. Naar ieders bekwaamheid worden talenten toebedeeld! Zie het bij jezelf, bij 
de ander, en getuig ervan.  

 

Gezegende advent, met groeiend licht, groeiend inzicht  
en groeiende genade. 
 
Deken John Dautzenberg 

 
 

 
 
 

 

 

άAan de mensen van 
goede wilέ 

 

(Luc.2:8-20) óEn er waren 

herders in diezelfde landstreek, 

die zich ophielden in het veld 

en des nachts de wacht hielden 

over hun kudde.  En opeens 

stond een engel des Heren bij 

hen en de heerlijkheid des 

Heren omstraalde hen, en zij 

vreesden met grote vreze. 

En de engel zeide tot hen: 

Weest niet bevreesd, want zie, 

ik verkondig u grote blijdschap, 

die heel het volk zal ten deel 

vallen:  U is heden de Heiland 

geboren, namelijk Christus, de 

Here, in de stad van David.  En 

dit zij u het teken: Gij zult een 

kind vinden in doeken 

gewikkeld en liggende in een 

kribbe.  En plotseling was er bij 

de engel een grote hemelse 

legermacht, die God loofde, 

zeggende: 
 

Geopenbaard zij God in 
den hoge, en vrede op 
aarde bij mensen van 

goede wil 
 

mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com
mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com
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DE ROEP VAN JOEP 
 
Väös en ik 
mochten niet 
mee. Dat was 
een teleur-
stelling maar 
eerlijk gezegd 
vonden we 
het niet zo 
heel erg. Het 
zou namelijk gaan regenen! Nou, 
dan spelen we liever binnen. En zo 
geschiedde. Ons baasje vertrok, 
samen met kapelaan Nicholas. En 
terwijl wij daar binnen lagen te 
kuiten gebeurde er iets heel moois, 
zomaar twee straten verderop, vier 
hoeken om; Grote Gracht 74. Mijn 
baasje schreef het later op. Het lijkt 
een droom maar het écht waar.  
άOndanks het donkere wolkendek 
ging daar plots de hemel open. Van 
verre was hij al te zien. Zijn rood-
witte vleugels en gouden 
stralenkrans maakten zijn 
verschijning nóg imposanter. Deze 
'Ingel vaan Mestreech' wees ons de 
weg naar 'Veer Mestreech' waar 
Soeur Aleida uiteindelijk Mère Aleida 
werd...als je je hart maar blijft 
volgen! En daar zorgde moeder-
overste voor, zo verhaalde de 
verhalenverteller J.J.!  Ruim een 
eeuw later herhaalt zich dit 
fenomeen opnieuw: als je je hart 
volgt, samen met anderen, dan 
gebeuren er mooie dingen...dan gaat 
de hemel open. We zagen niet alleen 
dé Engel van Maastricht, maar véél 
meer engelen: de mensen die bij 
'Veer Mestreech' en Philadelphia in 
de Grote Gracht wonen en werken. 
Daar moest gewoon zegen op 
rusten, dat kon niet anders. Daarom 
was de deken van Maastricht, een 
verre overbuur, er present om 
samen met zijn nieuwe kapelaan te 
bidden en te zegenen. " Dat 
iedereen zich hier mag thuis voelen, 
dat Christus' liefde voelbaar is", 
werd er gebeden. Dat de Heer van 
alle hemelen boven ons  geen 
genoegen nam met de kleine 
wijwaterdruppels van meneer 
kapelaan bewees Hij door met een 
forse plensbui de inzegening af te 
sluiten. Daarna trok het wolkendek 
open. De zon ging schijnen, 

ongetwijfeld was er ergens een 
regenboog te zien, de glazen werden 
geheven. Talloze engelen fladderden 
heen en weer, de hemel was open, 
'Veer Mestreech' was officieel 
geopend; lieve mensen die hun hart 
volgen, die talenten ontwikkelen en 
gelukkig zijn wachten op jou.Wie zou 
ŜǊ ƴƛŜǘ ƛƴ ŘƛŜ ƘŜƳŜƭ ǿƛƭƭŜƴ ȊƛƧƴΧΚ ά 
Lieve mensen, verwen jezelf en 
anderen en stap binnen in die hemel 
Ǿŀƴ Ψ±ŜŜǊ aŜǎǘǊŜŜŎƘΩΦ ±ŀƴ ŘƛƴǎŘŀƎ 
tot en met zaterdag, van 11.00 tot 
en met 17.00 uur. Je weet niet wat 
je ziet. Net even anders; lokaal, 

duurzaam en bijzonder, in het atelier 
en in het restaurant. Jullie zijn 
welkom, dat weet ik zeker maar of 
wij het zijn, dat weet ik niet. En zou 
dat niet zo zijn? Dan gaan mijn 
baasje met kapelaan maar als het 
ǊŜƎŜƴǘΧƘƻƴŘŜƴǿŜŜǊΦ 5ŀŀǊ ƘƻǳŘŜƴ 
wij niet ǾŀƴΧ lekker warm binnen!  
Ik zeg wat Soeur Aleida destijds 

hoorde; 
volg je hart. 
                                                                                              
ŘΩǊ WƻŜǇ   
όƳŜǘ ŘΩǊ ±äös) 

   
 
 
 
  
 
  

Sinterklaas heeft de moeite genomen om zelf alle parochiemedewerkers 
binnen ons dekenaat een brief te schrijven. Wij drukken hier de tekst af.  
 

Maastricht, december 2021 
Dag vrind,  
hier is alweer de Sint. 
Ja, ik schrijf zelf, want Piet,  
wilde na alle ophef niet.  
YΦhΦ½ΦtΧΦΦ 
hij heeft het er behoorlijk moeilijk mee.  
Maar goed, hij is er dit jaar niet bij;  
als statement; een jaartje vrij!  
Want het jaar dat achter ons gelegen is,  
was akelig vreemd en ongewis. 
Corona schopte zowat alles omver, 
al wordt overdreven, her en der.  
Immers, de parochies bleven gewoon paraat, 
waar de Heer altijd present staat. 
5ŀǘ ƪƭƛƴƪǘ ƳƛǎǎŎƘƛŜƴ ǿŀǘ Ψǳƛǘ ƘŜǘ ƘƻƻƎΩΣ 
maar weet je dat de Sint nooit loog?  
Ja toch? De Heer wil er zijn,  
net zoals de Sint, voor groot en klein.  
Ja, hier in Maastricht, wil Hij zijn 
in leed en lief, in Brood en Wijn,  
De parochies, ieder met hun eigen naam,  
hebben zelfs tot in Spanje, grote faam. 
Dankzij jouw hulp, trouwe Parochie-piet,  
in wat ieder van jou hoort en ziet.  
Een gedreven club met handen uit de mouwen,  
Ŝƴ ǘƻŎƘΣ ƻǇ ȊΩƴ ǘƛƧŘΣ ǾƻƻǊ ƎŜōŜŘΣ ŘŜ ƘŀƴŘŜƴ ƎŜǾƻǳǿŜƴΦ 
Dank voor jullie trouwe inzet,  
Jullie toewijding, jullie pret,  
----- 
priesters komen en gaan, 
zo leerden jullie dat stilaan. 
aŀŀǊ ŘŜ ΨaŜǎǘǊŜŜŎƘǘŜǊ DŜƛǎΩ Ȋŀƭ ƘŜƴ ƴƛŜǘ ǾŜǊƭŀǘŜƴΣ 
als jullie er maar genoeg over praten. 
Echt, jullie parochies zijn bijzonder, maar ik blijf erbij,  
met name jullie, vrijwilligers, maken mij blij.  
Dekenaat Maastricht kent vele markante hoeken, 
Ze mogen voor mij allemaal in de boeken.  
The place to be,  
ǘƘŀǘ ƛǘΩǎ ŦƻǊ ƳŜΗ 
ά{ŀƳŜƴǿŜǊƪƛƴƎ ƴŀŀǊ ŀƭƭŜ ƪŀƴǘŜƴέ ƛǎ ƧǳƭƭƛŜ ŘŜǾƛŜǎΣ 
heus,  jullie inzet  is kostbaar en kies. 
Dank, dank, dank, jullie maken mij blij,  
daarom dit gedichtje , als waardering,  van mij. 
IŜǘ ƛǎ ƳŀŀǊ ƪƭŜƛƴΣ ƘŜǘ ǎǘŀŀǘ ǾƻƻǊ ǾŞŞƭ ƳŜŜǊΧ 
zie er de dank in van Onze Lieve Heer.  

                      De Sint 
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LY ²!{ ±w99a59[LbD 9b DLW I9.¢ aLW 
htD9bha9bΣ ȊŜƎǘ ŘŜ IŜŜǊ 

 
De kerstdagen staan weer voor de deur. De kerstversieringen worden al 

aangebracht in de straten van het centrum en hier en daar bij de mensen thuis. 
De beoogde sfeer staat in schril contrast met wat er met Joseph, Maria en het 
Kind gebeurde ná de geboorte. Ze moesten vluchten! Vluchten voor geweld, 
voor haat, voor macht, voor de dood. In die zin is het komend Kerstfeest en 

direct appel op ons allen om door het licht van de vele lichtjes te zien waar Jezus 
en Zijn ouders nu in ónze tijd te vinden zijn. Er zijn talloze mensen op de vlucht. 

Op de vlucht zoals eens de heilige familie. 
Wat kunnen wij als kerken doen om mensen op de vlucht, mensen in nood te 
helpen? Het zijn heus niet allen gelukszoekers zonder meer. Hun verhalen zijn 
schrijnend en hartverscheurend. Vreemden geborgenheid geven werd door 

Jezus genoemd bij de zaligsprekingen, Mt 25,35. 
 

Urgentie blijft onverminderd groot 

 
Vóór het einde van het jaar zijn 3500 plekken nodig, waarvan 600 vóór 
1 december. Daarnaast zijn er tienmaal 50 opvangplekken nodig voor 

alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Ook wordt gezocht naar tweemaal 
50 opvangplekken voor sobere opvang voor asielzoekers die komen uit een 
veilig land. Er is veel nodig maar er is ook veel mogelijk, individueel en als 

gemeenschap. Denk eens na wat mogelijk is, voor mijzelf, voor onze 
gemeenschap, voor onze parochie? 

 
Wat zou het niet kansrijk en solidair tegelijk zijn als wij concreet meehelpen aan 

de opvang van vluchtelingen? Om hen te helpen zich verstaanbaar te maken, 
om hen te helpen om te ontspannen, om eigenwaarde te behouden, om 

concreet aandacht en hulp te ervaren. Dat kan dichtbij, bij mij in huis 
misschien? Dat kan in onze parochie, ons kerkgebouw, een zaaltje? 

Hulp begint met het besef dat ik iets wíl doen voor de ander. Deel je rijk! 
 

COA en gemeente staan klaar om bij te staan wie helpen wil. 
 

Deken John Dautzenberg 
 

Voor achtergrondinformatie: www.vluchtelingenwerk.nl 

 

 
 

5ŜƪŜƴŀŀƭ bƛŜǳǿǎ 
ǾǊŀŀƎǘ ǳǿ ǎǘŜǳƴΗ 

 

Om dit infoblad in stand te 
kunnen houden, doen wij een 
beroep op uw financiële steun. 

 
U kunt uw vrijwillige bijdrage storten 

of overschrijven op: 
Bank ING: IBAN:  

NL 37 INGB 0003 1526 30 t.n.v. 
Dekenaat Maastricht onder 

vermelding van Dekenaal Nieuws. 
 

Het Dekenaal Bestuur dankt u voor  
uw bijdrage. 

 
https://www.facebook.com/dekenaat-

maastricht/ 

 
Wij verzoeken u vriendelijk om  

kopij en fotomateriaal digitaal aan te 
leveren via 

dekenaat.maastricht@gmail.com. 

 

DEKEN 
HANNEMAN 
STICHTING  

 
De Deken Hanneman 

Stichting werkt in 
Maastricht  

en koppelt 

betrouwbare 
vrijwilligers aan  
 mensen die wat 
extra hulp nodig 

hebben in  
hun thuissituatie. 

Denk aan klusjes in 
huis, dingen regelen, 

gezelschap.  
 Dit kunnen we 

alleen doen met TOP 
vrijwilligers, dus 

meld u snel aan als u 

ook een paar uurtjes 

per maand vrij wil 
maken voor een 

ander!  
 

https://dekenhanneman-
stichting.nl/home.html 

http://www.vluchtelingenwerk.nl/
https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/
https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/
https://dekenhannemanstichting.nl/home.html
https://dekenhannemanstichting.nl/home.html
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MENSEN VAN 
GOEDE WIL 

Kerstmis wordt vaak vertaald als een 
ōƻƻŘǎŎƘŀǇ ΨǾŀƴ ǾǊŜŘŜ ŀŀƴ ŘŜ ƳŜƴǎŜƴ 
Ǿŀƴ ƎƻŜŘŜ ǿƛƭΩΦ  
Maar mensen van goede wil hebben 
toch geen kerstfeest nodig om de 
vrede te bewaren?  
Vrede, zegt de H. Augustinus, dat is 
wat iedereen wil. Zelfs hij die een 
oorlog begint is uit op vrede. Hij doet 
dat om een vrede tot stand te 
brengen zoals die hem het beste 
bevalt. Vrede betekent voor hem, dat 
anderen moeten leven naar zijn 
welbehagen. Maar de vrede Gods 
haat hij, dat is de vrede der 
gerechtigheid.  
 
Wat mensen vrede noemen is vaak 
niets anders, volgens Augustinus, dan 
handhaving van ongebreideld 
eigenbelang. De echte vrede is een 
welgeschikte orde. Dat kan alleen de 
orde zijn van Gods wet. Waar Gods 
wet van liefde en barmhartigheid 
geëerbiedigd wordt, daar worden de 
rechten van mensen niet geschonden.  
Dat is de boodschap van Hem wiens 
geboorte wij met kerstmis vieren: 
Jezus van Nazareth. 
  
De engelenzang in de kerstnacht 
begint dan ook met de woorden 
Ψ9ǊŜ ȊƛƧ DƻŘ ƛƴ ŘŜƴ ƘƻƎŜΩΦ  
De boodschap van kerstmis gaat dus 
ƴƛŜǘ ƻǾŜǊ ΨƳŜƴǎŜƴ Ǿŀƴ ƎƻŜŘŜ ǿƛƭΩΣ 
ƳŀŀǊ ƻǾŜǊ ΨǾǊŜŘŜ ƻǇ ŀŀǊŘŜ ƻƴŘŜǊ ŘŜ 
mensen ƛƴ ǿƛŜ IƛƧ ǿŜƭōŜƘŀƎŜƴ ƘŜŜŦǘΩΦ 
aŜƴǎŜƴ ŘƛŜ ƛƴǎǘŜƳƳŜƴ ƳŜǘ ƘŜǘ ΨŜǊŜ 
ȊƛƧ DƻŘΩΣ Řŀǘ ȊƛƧƴ ƳŜƴǎŜƴ ƛƴ ǿƛŜ DƻŘ 
welbehagen heeft. Waar God geëerd 
wordt, daar zal vrede zijn. Of om het 
omgekeerd te zeggen: waar God niet 
geëerd wordt, daar kan ook geen 
vrede zijn.  
  

G. Hover, pastoor St. Mathias 

HERDERTJESTOCHT 
MAAR DAN ANDERS! 
 
Al vele jaren lang organiseerden wij 
op kerstavond in Heugem Randwijk 
de herdertjestocht. De kinderen in 
Heugem gingen dan Ωǎ avonds op 
zoek naar het Kerstkindje. De stoet 
had ieder jaar een mooi thema en 
dit thema werd op allerlei manieren 
ǳƛǘƎŜōŜŜƭŘΦ aŀŀǊ ƘŜƭŀŀǎΧ Řƛǘ ƧŀŀǊ 
kunnen we onze Herdertjestocht 
door de corona-maatregelen niet 
laten doorgaan, het is te onzeker. 
 
Voorheen hebben er Romeinse 
soldaten, kamelen, schapen, drie 
koningen en zo meer door de straten 
van Heugem getrokken. De stoet 
vertrok bij verzorgingstehuis La 
Valence en werd opgeluisterd door 
de muzikanten van Harmonie St. 
Michael. Op diverse plaatsen werd 
het verhaal van de geboorte van het 
kindje Jezus verteld en de herders 
stonden rond de vuurkorven die 
warmte brachten in de winteravond. 
De sfeervolle straten van oud-
Heugem leidden naar de kerk die 
uitnodigde om naar het kindje te 
gaan kijken dat in de kribbe lag. 
Maria en Jozef stonden als trotse 
ouders bij hun pasgeborene. 
 
In de mooi versierde kerk bij de 
kerststal stonden we stil bij het 
wonder van de kerstnacht. 
Er werden dan samen mooie kerst-
liederen gezongen. Natuurlijk was er 
voor de kinderen een toepasselijke 
versnapering. Dit feest werd ieder 
jaar weer door een groep enthou-
siastelingen georganiseerd. 
We konden ieder jaar weer rekenen 
op een vaste groep van mensen die 
hier samen hun schouders onder 
zetten. En er kwamen ieder jaar veel 
kinderen samen met hun ouders 
naar de kerk toe. Volgend jaar gaan 
we weer met frisse moed verder en 
hopen dat we deze herdertjestocht 
in alle glorie weer mogen 
organiseren. 
 
Maar als gelovige mensen zijn we 
van nature constructief! Daarom 
willen we dit jaar toch een 
alternatief verzinnen, zodat er toch  

 
voor de allerkleinsten een leuke en 
mooie kerstviering is.  
We hopen hier weer een klein 
vonkje, een kaarsje aan te steken 
dat ertoe leidt dat ons geloof in 
Jezus en de warmte van de 
geloofsgemeenschap weer wat 
korter bij de kinderen en hun 
ouders komt te staan. Wat doen 
we? In de periode tussen Kerst en 
Nieuwjaar houden we iedere dag 
tussen 14.00 en 16.00 uur de kerk 
geopend, zodat de mensen de kerk 
kunnen bezoeken en onze kerststal 
kunnen bewonderen. Dit is voor de 
bouwers en voor de bezoekers een 
mooi moment van bezinning en 
verwondering.  
  
We zullen natuurlijk met de bewoners 
van Heugem en omstreken 
communiceren hoe we dit jaar de 
kerstviering voor de allerkleinsten gaan 
invullen. Volg onze berichten via onze 
Facebookpagina parochie St. Michael 
Heugem en via onze website: 
www.parochieheugem.nl 
 
Werkgroep Kerst voor de allerkleinsten 
parochie St. Michael Heugem  

http://www.parochieheugem.nl/
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UITREIKING PRO ECCLESIA THEO KRUIJSEN GEULLE 
De heer Theo Kruijsen heeft de Pauselijke Onder- 

scheiding Pro Ecclesia et Pontifice mogen  

ontvangen vanwege zijn uitzonderlijke en lang- 

durige inzet voor de St. Martinus Parochie in Geulle. 

De onderscheiding werd uitgereikt door Pater Mario Rojas, 

kapelaan. De heer Kruijsen heeft meerdere initiatieven 

ontplooid die een substantiële bijdrage hebben geleverd aan 

het parochiële leven in Geulle.  

 

De heer Kruijsen woont sinds 1972 in Geulle en was in het dagelijks leven leraar. Hij was medeoprichter van het 

jongerenkoor in 1975, ten tijde van Pastoor Hartmann. Dit jongerenkoor was jarenlang verdienstelijk door de 

muzikale opluistering tijdens de H. Missen. De heer Kruijsen was lid van het kerkbestuur sinds januari 1999 tot maart 

2016. Wijlen Pastoor Dohmen voorzag in de persoon van Theo de invulling van een belangrijke taak op het gebied 

van bouwzaken. De heer Kruijsen heeft terstond een klussengroep in het leven geroepen, waarvoor hij zelf de mensen 

uit Geulle heeft geworven. Hij heeft deze groep mensen gedurende vele jaren met veel enthousiasme begeleid en 

heeft inmiddels het stokje overgedragen aan een jongere generatie. Deze groep voert tot op de dag van vandaag 

herstel- en opknapwerkzaamheden uit, in en rondom de kerk. Deze werkzaamheden zijn zeer divers en vragen kennis 

van zaken als het gaat om het behoud van de monumentale St. Martinuskerk. Kennis die de heer Kruijsen met veel 

verve en punctualiteit heeft overgedragen aan zijn opvolgers. 

 

De heer Kruijsen heeft op vraag van gezelschappen en tijdens de open monumentendagen talloze rondleidingen in de 

kerk verzorgd. Daarnaast was de heer Kruijsen lector en acoliet. Gezien zijn respectabele leeftijd heeft hij in 2019 deze 

taken overgedragen. De heer Kruijsen wist vele mensen in en buiten Geulle te motiveren om een bijdrage te leveren 

aan het parochieleven. Mede door zijn inspanningen en via zijn vele sociale contacten lukte het hem om 

subsidiebronnen aan te boren of vakmensen te motiveren om pro deo werkzaamheden te laten uitvoeren ten 

behoeve van het onderhoud en instandhouding van het kerkgebouw.  

 

Een wetenswaardigheid die we niet onvermeld willen laten. De heer Kruijsen heeft reeds in 2003 een Koninklijke 

Onderscheiding ontvangen. Hij maakte zich op meerdere fronten dienstbaar voor de gemeenschap Geulle. In zijn 

eigen buurt was hij medeoprichter en voorzitter van de buurtvereniging. Daarnaast heeft hij meegeholpen bij het 

privatiseren van het openbare zwembad naar een vereniging toen de gemeente Meerssen stopte met de exploitatie.  

 

De heer Kruijsen is gehuwd met mevrouw Leny Kruijsen-van Gestel, ze hebben 4 kinderen en 10 kleinkinderen. 

De  heer Kruijsen heeft zich altijd met veel plezier ingezet voor de gemeenschap en in het bijzonder de parochie St. 

Martinus. Hij is altijd van de partij, mede omdat hij is geïnteresseerd in het wel en wee van mensen. Tot op de dag 

van vandaag blijft hij betrokken bij de St. Martinuskerk. Hij is momenteel lid van het steuncomité van de Stichting 

Behoud Sint Martinuskerk. Ondanks een aantal gezondheidsproblemen blijft zijn motivatie onvoorwaardelijk groot  

en genereus.  

 

Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor echtgenote Leny Kruijsen. Leny is de steun en toeverlaat en eveneens 

zeer betrokken bij de parochie waar zij sinds jaar en dag de rol van lector vervult.  

 

Theo en Leny, proficiat met deze onderscheiding en heel veel dank voor jullie betrokkenheid, inzet en zorg.  

 

Kerkbestuur St. Martinus Geulle 
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Op naar het 50-jarig 

jubileum van parochie de 

Heeg! 

 
Op 31 oktober jl. 
vierde de Heegse 
parochie HH 
Monulfus & 
Gondulfus het 40-
jarig bestaansfeest. 
Vele kerkbezoekers 
genoten van een 
mooie viering met 
als celebranten 
pastoor Mgr. 
Everard de Jong, 
kapelaan Slaven 
Brajkovic en 
emeritus-pastoor 

Frans Delahaye, destijds kapelaan in 
Heer, met een muzikale opluistering 
door het kerkelijk zangkoor. 
Bijzondere gast was bouwpastoor 
Mgr. Frans Wiertz.  
 
Aan het einde van de mis werd hem 
een conceptplaquette onthuld die 
later aan de kerkgevel zal worden 
bevestigd. Al op de dag na de viering 
werd hiervoor door de gemeente de 
vergunning toegezegd!  
Na de mis was er een drukbezocht 
gezellig samenzijn onder het genot 
van swingende muziek en een 

heerlijk hapje en drankje, waarbij de 
gelegenheid werd genomen om met 
elkaar leuke herinneringen op te 
halen of weer nieuwe verbindingen 
te maken. Wij willen alle vrijwilligers 
die deze jubileumviering op enigerlei 
wijze hebben mogelijk gemaakt 
nogmaals danken. 
 

Wat ging eraan vooraf? 
 
Op 7 februari 1977 gaf de 
toenmalige bisschop Mgr. J. Gijsen 
groen licht voor een stichting die aan 
de basis stond van onze parochie. 
Kort daarop kreeg de nog jonge 
priester Frans Wiertz opdracht om 
de mogelijkheid te onderzoeken in 
Maastrichts nieuwste nieuwbouw-
wijk een kerk te bouwen. De eerste 
jaren fungeerde de kapel van de 
zusters van Opveld in Heer als 
noodkerk. In eerste instantie werd 
aan een multifunctioneel gebouw 
gedacht waarin bijvoorbeeld ook 
een jongerencentrum onderge-
bracht kon worden. Maar de 
bewoners van het eerste uur kozen 
ǘƻŎƘ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ΨŜŎƘǘŜΩ ƪŜǊƪΦ hǇ Řŀǘ 
moment werd het toekomstige 
aantal bewoners van De Heeg 
geschat op 8 tot 10 duizend, en 
velen dachten in de richting van een 
grote kerk. Maar niet Mgr. Wiertz, 
en later bleek dat zijn keuze voor 
een kleine intieme kerk de juiste was 
gezien de tijd van nu. 
 
Mgr. Wiertz kwam na zijn vertrek als 
pastoor in 1985 alleen nog als 
bisschop terug naar de Heeg om de 
kinderen het H. Vormsel toe te 
dienen. Maar De Heeg heeft nog 
altijd een speciaal plekje in zijn hart. 
 

Naam van de parochie 
 
De nieuwe parochie  
werd toegewijd aan 
Monulfus en Gondulfus, 
twee vroegmiddel-
eeuwse bisschoppen die 
in Maastricht een kerk 
bouwden boven het graf 
van hun voorganger 
Servatius. 
De achthoekige toren van 
de kerk in De Heeg 
refereert aan de Dom 

van Aken, ook uit die tijd. Anders 
dan in Berg en Terblijt, waar ook 
een Monulphus- en Gondulphus-
kerk staat, schrijven wij de namen 
van de bisschoppen met een 
ƳƻŘŜǊƴŜǊŜ ΨŦΩΦ Bij de ingang staan 
twee beelden van de parochie-
heiligen. In de kerk zelf flankeren 
twee borstbeelden het priester-
koor.  
 

Kruiswegstaties en andere 
bijzonderheden 
 
Hoewel onze kerk zeer sober is 
uitgevoerd, springen de kruisweg-
staties eruit. De schilder, Theo 
Kuijpers, heeft het lijdensverhaal 
van Christus verplaatst naar onze 
tijd en onze streek en daardoor 
werd dit voor iedereen toegan-
kelijk. In de aanloop naar Pasen, als 
men de kruisweg uitlegde, 
begrepen zelfs de allerkleinsten de 
symbolen die afgebeeld waren en 
waarvoor ze bedoeld waren.  
Die kruiswegstaties hebben een 
bijzondere betekenis voor Mgr. 
Wiertz: in zijn kamer bij de Zusters 
onder de Bogen hangt een schilderij 
met veertien miniaturen van de 
staties. Hij heeft dit schilderij 
ontvangen bij zijn afscheid in 1985 
en bij iedere verhuizing ging dit 
schilderij trouw mee.  
 
In de kerk bevindt zich daarnaast 
een gedenksteen bestaande uit vier 
blokken, elk een bouwsteen uit de 
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vroegere tijd van de St. Servaaskerk. 
Het chronogram (d.w.z. het jaartal in 
Romeinse cijfers, verwerkt in 
woorden) is gedicht door Br. Tagage. 
Ook is er een verzegelde steen uit 
het graf van St. Petrus in Rome te 
vinden in de hal. Deze bijzondere 
steen is geschonken door paus 
Johannes Paulus II op 8 augustus 
1980. Deze steen geeft ook een 
ŘƛǊŜŎǘŜ ōŀƴŘ ƳŜǘ ŘŜ {ǘΦ tŜǘǊǳǎΩ 
Banden parochie te Heer, waarmee 
De Heeg 20 jaar geleden in een 
federatie werd verbonden. 
Inmiddels maken we samen met 
Heugem, Scharn en Amby deel uit 
van de federatie Maastricht-
Zuidoost. 
 

Kerkbezoek 
 

De kerk in De Heeg deed het de 
eerste jaren opvallend goed: op 
zondag zat de kerk regelmatig vol. 
Later kwam daar wat de klad in, 
zoals overal. Maar iedere zondag 

mogen we ons nog altijd verheugen 
op 30 tot 50 kerkgangers.  
 
Met de komst van pastoor Everard 
de Jong ς in Roermond als 
hulpbisschop jarenlang de 
rechterhand van Mgr. Wiertz ς 
bloeit het kerkelijke leven in De 
Heeg weer wat op. Naast de 
wekelijkse mis op zondag is er nu 
ook op vrijdagochtend weer een 
eucharistieviering in onze kerk. 
En op de andere dagen van de week 
ƛǎ ŜǊ Ωǎ ƳƛŘŘŀƎǎ ǊƻȊŜƴƪǊŀƴǎƎŜōŜŘ ƻŦ 
aanbidding van het Allerheiligste, 
waarbij uiteraard iedereen welkom 
is. 
Het zaaltje onder de kerk wordt 
gebruikt voor koorrepetities, 
studiedagen en bijeenkomsten van 
het neocatechumenaat.  
 

Kerk van de toekomst? 
 
Het is verleidelijk om te denken dat 
een kleine parochie als de onze 
eigenlijk geen bestaansrecht meer 
heeft, maar misschien zal de 
toekomst het omgekeerde uitwijzen. 
De komende jaren zou wel eens 
kunnen blijken dat de latere 
bisschop van Roermond al in 1981 in 
De Heeg de kerk van de toekomst 
heeft gebouwd! Laten we de feiten 
onder ogen zien: het proces van 
kerksluiting zal de komende jaren 
doorgaan, ook in Maastricht. Wij 
hopen dat onze kerk daar niet bij is. 
Juist kleinere kerken zouden wel 
eens een grotere overlevingskans 
kunnen hebben dan grote,  

 
monumentale gebouwen die 
nauwelijks nog te onderhouden zijn. 
5Ŝ ΨƪŜǊƪ Ǿŀƴ ŘŜ ǘƻŜƪƻƳǎǘΩ ōǊŜƴƎǘ 
ons als vanzelf bij het synodale 
proces met als thema  
ΨDemeenschap, participatie en 
ƳƛǎǎƛŜΩΦ Paus Franciscus wil alle 
katholieken laten meepraten over 
de koers van hun kerk. Ook onze 
parochie wil hier mee invulling aan 
geven. 
 
Wilt u ook uw talenten inzetten 
voor onze parochie, bijvoorbeeld als 
koorlid, vrijwilliger of bestuurder? 
Neem dan contact met ons op via 
onze website 
https://www.parochiedeheeg.nl/ 
 
Mocht u onze kerk willen bezoeken, 
dan bent u altijd van harte welkom 
bij onze zondagse mis om 11.15 uur. 
Meer informatie vindt u op onze 
website. 

wŜŘŀŎǘƛŜ Ŝƴ ŦƻǘƻΩǎ ǾƛŜǊƛƴƎ ƎŜƳŀŀƪǘ ŘƻƻǊ 
aƻƴƛǉǳŜ ±ƻƴŎƪŜƴΣ ŦƻǘƻΩǎ ƎŜȊŜƭƭƛƎ ǎŀƳŜƴȊƛƧƴ 
Marijke Fleur.  

https://www.parochiedeheeg.nl/
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OP WEG NAAR EEN 
SYNODALE KERK 

 
άWŜȊǳǎ ƪŜŜƪ ƴƛŜǘ ƻǇ ȊƛƧƴ ƘƻǊƭƻƎŜΣ 
maar maakte tijd om mensen te 
ontmoeten en naar ze te luisteren. 
Ook wij worden opgeroepen om 
ΨŜȄǇŜǊǘǎ Ǿŀƴ ŘŜ ƻƴǘƳƻŜǘƛƴƎΩ ǘŜ 
ǿƻǊŘŜƴΦέ 5ŀǘ ȊŜƛ Ǉŀǳǎ CǊŀƴŎƛǎŎǳǎ ƻǇ 
zondag (9 oktober) in Rome tijdens 
de openingsviering van het synodale 
proces, dat door hem in gang is 
gezet.  
De paus heeft gelovigen over de hele 
wereld uitgenodigd om mee te 
denken over de toekomst van de 
Kerk. Dit moet over twee jaar leiden 
tot een nieuwe bisschoppensynode 
in Rome. Alle bisdommen zijn 
uitgenodigd mee te werken aan het 
voortraject. Volgens de paus gaat 
het daarbij niet om het organiseren 
van bijeenkomsten of het 
bediscussiëren van theoretische 
vraagstukken, maar om de tijd te 
nemen om God en medemensen te 
ontmoeten en proberen te 
ontdekken wat de Heilige Geest ons 
in die ontmoetingen duidelijk wil 
maken. 
De kernwoorden voor deze synodale 
weg zijn volgens paus Franciscus: 
ontmoeten, luisteren en 
onderscheiden. In zijn preek tijdens 
de openingsviering ging de paus op 
ŀƭƭŜ ŘǊƛŜ ŘŜ ǘƘŜƳŀΩǎ ƛƴΦ IƛƧ riep 
ƛŜŘŜǊŜŜƴ ƻǇ ƻƳ ǾƻƻǊŀƭ άƳŜǘ ƘŜǘ ƘŀǊǘ 
te horen en niet alleen met de 
ƻǊŜƴέΦ hƻƪ ƴƻŜƳŘŜ ŘŜ Ǉŀǳǎ ƘŜǘ 
belangrijk om te luisteren naar wat 
er buiten de Kerk in de wereld wordt 
gezegd. De synodale weg is volgens 
CǊŀƴŎƛǎŎǳǎ άƎŜŜƴ ƪŜǊƪŜƭƛƧƪŜ 
overeenkomst, geen studiedag of 
politiek congres en ook geen 
parlement, maar een helingsproces 
ƻƴŘŜǊ ƭŜƛŘƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ IŜƛƭƛƎŜ DŜŜǎǘΦέ 
  

Allerzielen 
2021 

Begraafplaats Oostermaas en 

Tongerseweg. Mooie 

ingetogen bijeenkomsten 

 

VERRASSING  
Het is bijna anderhalve maand geleden 
dat ik in Maastricht als uw nieuwe 
kapelaan in de parochies Sint Anna-
Lambertus en Sint Servaas ben 
gekomen. Tegenwoordig hoor ik van de 
parochianen vaker deze vraag: "Ben je 
hier al gewend?" Ik zeg dan: "Ja, een 
beetje". Dat is inderdaad waar. Het kost 
altijd voldoende tijd om alles te leren 
kennen en eraan te wennen. Ik 
integreer nu langzaam maar zeker in de 
parochies hier in Maastricht. Maar 
stadsparochies zijn heel anders dan een 
parochie in een dorp waar ik vorig jaar 
kapelaan was (Parochie Geleen). Het 
gaat zo snel dat ik hier binnen een paar 
dagen veel mensen leerde kennen. Ik 
vind dat erg leuk. De parochianen die ik 
tot nu toe persoonlijk heb bezocht, 
hebben me met enorme gastvrijheid en 
vriendelijkheid ontvangen. Ik ervaar 
altijd van u al uw steun en hulp in 
pastorale en andere zaken. Ik ben door 
jullie allemaal geaccepteerd. Daar ben 
ik erg dankbaar voor. Alles is een 
verrassing! Ik hoop dat ik in de 
toekomst genoeg verrassingen heb voor 
u. Lieve mensen, binnenkort vieren we 
Advent en Kerstmis. Voordat we dit 
grote feest willen vieren, gaan we nog 
een ander feestje vieren. Dat is het 
Sinterklaasfeest op 5 december. 
Hij komt ons allemaal bezoeken en het 
is niet alleen een verrassing voor de 
kinderen maar ook voor ons allemaal. 
En voor mij is deze dag ook een heel 
speciale dag omdat het mijn naamfeest 
en verjaardag is. Jullie weten heel goed 
wie Sinterklaas is. Soms kennen de 
meesten van ons hem als iemand die op 
verrassende wijze cadeautjes en 
geschenken uit Spanje brengt, maar 
Sinterklaas is vooral een heilige 
bisschop genaamd Nicolaas en hij is de 
patroonheilige van de kinderen. Hij is 
een goede voorspreker voor onze 
kinderen. Wij brengen al onze kinderen 
en kleinkinderen op voorspraak van 
heilige Nicolaas nabij  Jezus onze Heer.  

 
Graag tot ziens  

 
Kapelaan Nicholas 

 


